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ÖNSÖZ 


incelenmek, anlatılmak gibi değişik amaçlarla ele alınan her tarih kesiti bir siireci ifade ediyorsa, siireç, içinde gelişimi, değişimi, oluşumu, sıçramayı barındırıyorsa, o zaman tarih gelişimin, değişimin, oluşumun ve sıçranmanın bileşkesidir. 1946,1950,1957,1960,1962-63,1965,1969,1970- 71,1974,1977,1980,1983,1991,1993 yılları tarih bileşkesinin uçları olarak bu günleri yaşayanları önemsetir. Açılım, seçim, çatışma, darbe; açılım, seçim, çatışma, darbe bu çağrışımın traji komikliği olabilir. Toplumsal yaşantımızı felce uğratan bu tekrarlar, maalesef doğup büyüdüğümüz yaşam sürecinde meydana gelmişlerdir. Sanırım bu yoğun tekrarlar belleğimizde “politika” torkulaşmasının, ne onunla ne onsuz yapamaz hale gelişimizin nedenidir. Yüreklerimizden çıkmayan yitiklerimizin, sakat kalanlarımızın, yarım kalınış amaç ve düşlerimizden oluşan acılarımızın açıklamasıdır. 
Coşku sonu durgunluğumuz, yarlar açarak engebeleri aşan, engel tanımayan akışlı akarsu oluşumunun düzdeki halidir. Okyanuslara ulaşmaya çalışan bir sessizliktir. Gülen ayva, ağlayan nar, kırılan fidan, oluşan çınarlığımızdır. 

Altınışsekizliler kavramı ile o dönemki gençliğin yapısını, oluşumunu düşünce ve eylemlerini, yaşadığı ortamı ele alarak anlatıp aktaran roman, öykü, belgesel, biyografi, araştırma, anı gibi yayınlar yazılıp durmaktadır. 


Açık oturum, panel, söyleşiler birbiri ardına gelmekte, TV sunucusundan, köşe yazarına kadar her kesimde bu gençlik dönemi olumlu veya olumsuz olarak konu edilmektedir. 

Herbiri gerçek bir olayı ele alan, yalnızca kişi adlarını değiştirerek sunduğum “mavralardan bir demet"i madalyonun diğer yüzünü, bıyık, parka, postal, ideoloji, eylem dışında kalanları da yansıtmak için birbiri ardına kağıda döktüm. Durup durup yetmiş yaşında “Ben De Yazdım'ı yayınlayan devlet büyüğümüze ” Sende mi Yazdın Inek” diye eleştiri geldiğini bile bile de yayına hazır hale getirdim. 

Burada kuşağımızın ozanlarından Sayın Ahmet Telli'nin metnin hazırlanmasında gösterdiği dostluk ve katkısından söz etmem gerekiyor. Ayrıca bizi tanıyıp da ciddiye alan, ne söyleyip ne yazdığımızı özenle inceleyip kritiklerini sunan davranışına da teşekkür ediyorum. Genellikle ciddiye alınmadığımız için yapıkımızı okuyanı biraz gayri ciddi yapabilirsek ne mutlu bize. Yüreğinizdeki kor sönmesin, yaşantınız mavralı olsun sevgili 


okurlar. 
Ankara 1994 
Atila Sarp 


IKINCI BASKIYA ÖNSÖZ 


lk baskıda kimi dizgi yanlışlıkları, anlatım eksiklikleri ve eleştiri alan bölümler ikinci baskıyı hazırlamamızın ana nedeni oldu. 

Kuşağımızdan oluşan yakın çevremizin izlediği gibi “Hızlı Okuma Yöntemleri” adlı çeviri ve "Tam Demokrat Mavralar” salt sorumsuzlıkları uyarı amacıyla yayına hazırlanmıştır. Birincisinde yani çeviride okuma yazı a bilenin ikinci bir dili edinebileceği, dil bilme ayrıcalığının insanların önüne aşılamaz engel gibi konulmasının yanlışlığı, dili öğrenmeye bizi motive etmiştir. Aile olanaklarıyla ilkokuldan itibaren yabancı dille eğitim görmenin utanılacak ayrılcalığını yoksulu yani hakkı yenileni aşağılamada fırsat olarak kullanılmasının yanlışlığını uyarma amaçlanarak ilk basım yapılınıştır. 

Ikincisinde, mavralarda, önsözde belirtilenlere ek olarak “68 kuşağı "nın ve olaylarının "vakıf" kipi bir örgütle ortaya konulınası-nın doğru olacağının hiç göz önüne alınmaması üzerine yayın yapılmıştır. Gördüğü ilgi sonucu bu yayınlama iyi de olmuştur. 

Dizgi ve baskı yanlışlıkları elden geldiğince aza indirilneye çalışılınıştır. Elde olmayan eksiklikler için okurlardan hoşgörü bekliyoruz. 

Anlatım eksikliği ve abartma olan bazı bölümler bu baskıda çıkarılmıştır. 
Toplumda bir zamanlar "komünist" sözcüğünün ne denli aşağılatıcı oldu-Şunu vurgulayan bölümde çıkarına yapılmıştır. Eleştirenlerin bu vurgulamaya hiç dikkat etmemesi yani kırk yıl önce ile bugünkü arasındaki değişimi "normal karşılama "sı ilgimizi çekmiştir. Süleyman Demirel'in demokratlığını 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ve batının Sevr isteğini keşfetmesini, Bülent Ecevit'in milliyetçiliğini ve birleştiriciliğini, Necmettin Erbakan'ın dindarlığını ve Cumhuriyet karşıtlığını, Alpaslan Türkeş'in Nazım'dan şiir okumasını anlamamıza yarayan bu "normal karşılama” demokrasimizin kimilerine göre erginliğinin göstergesidir. O zaman bizler cezaevine konulan, öldürülen, işkence edilen ve otuz yıldır siyasi ve ekonomik olarak ezilen "altınışsekizliler” bu göstergenin trajedisiyizdir. 

Önemli bir diğer eleştiri kişi adlarının neden aslı gibi yer alınadığı oldu. Birinci olarak mavraya konu olayın öyle değil böyle olduğunun tartışmasından kaçınmaktı amacımız. Herkesi yıldıran temel kuramsal konulardaki fikri konfüzyona birde mavranın öyle değil böyle olduğunun düşünce karmaşıklığını getirmek yanlış olacaktı. Kimi arkadaşlarımızın havada, denizde, karada rastlaştığımızda, "neden adımı yazdın" ya da "benim adımın telif hakkını öde" demesinden de böylece kurtulmuş oluyorduk. Kimilerinin “altınışsekizlilerin işlediği suçun zaman aşımı olmaz, başkan milleti terörle ınticadele yasasından kurtarmak için gerçek adları yazmıyor" savı ise yalnızca gülünçtür. Bu savı söyleyen arkadaşlarımız kendilerini hala MLT'in izlediği, devletin güvenlik güçlerinin sanki boşa harcanacak zamanları varmış gibi düşünmeleri ve kendilerinde gizli örgütlerin sıkı takibe aldıkları bir enerjinin varlığını hissetmeleri ise traji komiktir. Gözü çöplükte kalan horozlar bizim dışımızda olduğu gibi mavralara konu tek bir arkadaşımızın gözü çöplüğe takılmamış hep denizi görmek için yukarılara, derinliklere bakmıştır. 


Atila SARP 
Temmuz 1995 
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Bir Baba Hindi Hey Allah 
Ercüment Ruhiye Bindi Hey Allah 


Yıllardır oturan geleneğe göre Ercüment Ruhi'nin Anayasa dersinin ilki büyük bir öğrenci katılımı ve bir hindiyle başlardı. 
Öğrencilerin tam orta yerine kadar görünmeden bu yıl hindiyi o getirmişti. Hoca bakışlarını öne, arkaya, sağa sola gezdirerek ilk dersin heyecanını yaşayan öğrencilerin susmasını bekledi. Genel suskunluğu sağladıktan sonra tane tane ilk dersini vermeye başladı. İşte bu sırada ortadaki grup "bir baba hindi hey allah, Ercüment Ruhi'ye bindi hey allah" diye şamataya başlamıştı. Grubun ortasında ise bacaklarından tutulup "bir baba hindi" sözleriyle birlikte çırpınan kocaman bir hindi yukarı kaldırılıyor, ortalık ana baba gününe dönüyordu. Bu şamatayla her yıl karşılaşmasına rağmen hoca irkiliyor, bir yandan hindiyi kimin tutup kaldırdığını, kimlerin "Ercüment Ruhi'ye bindi" sözünü söylediğini tesbit için gözlerini dört açıp sağa sola,yukarı aşağıya bakıyor, bir yandan da ayak parmaklarının ucuna basarak boyunu yükseltip tam tesbite çalışıyordu. Demokrasi aşığı hoca, koro ve çığlıklardan oluşan şamatanın bitmesini sabırla bekler ve bunu demokrasiye olan inancı nedeniyle bir disiplin sorunu yapmazdı. Ama bu eylemde bulunanlardan gözüne takılanların, hocanın pençesinden kurtulmasına imkan yoktu. Şamata bitince Hukuk'un A anfisinden hindi eylemini yapanlar genellikle gizlice sıvışırlar, hoca onların ders anlatırken sıvışmalarına ses çıkarmazdı. Gözüne takılanların sıvışmasından sonra Hoca orjinal bir Anayasa ile ilgili konu anlatır, öğrencilerin önemsemeyip yazmadıkları bu kısım, hindi eylemine katılanların ilk sözlü sınavlarında karşılarına çıkar ve hocanın dersinden çakarlardı. Hoca bunları öylesine damıtırdı ki Anayasa dersinin temel ders olması nedeniyle hindi tutan, şamata yapan grup Hukuk dalında birinci kalitede yetişirlerdi. Bu yıl hindiyi tutan Ege köylüsünün felsefi derinliğini savunan İmam Mustafa'nın en yakın arkadaşı Orhan Kiter'di. Çelebi kılıklı Kiter, eski öğrencilerin "hoca seni tesbit etti yandın, Hukuk fakültesini artık bitiremezsin, hemen fakülte değiştir" uyarısına rağmen inatla fakülteye devam etmişti. Onun okulu bitirip diplomayı almaktan başka kurtuluşu yoktu. Hindi olayı da içinde olmaya can attığı yürüyüş ve eylemlere katılmamanın tatlı bir bahanesi olmuş "sizden farklıyım kardeşim Ercüment Ruhi beni tesbit etmiş, benim şimdi ders çalışmam lazım" lafı yıllarca sürmüştü. 


Anasından babasından bir şey gelmezdi, kredi, burs da yoktu, o borç zinciri ile yaşamanın formülünü bu zor şartlarda bulmuştu. 
Bir lira borç aldığına, bir başkasından aldığı iki lira borç ile ödeme yapar, beş liradan fazla borçlanma gücü olmadığı için tanıdığı herkesle mecburen borç ilişkisine girerdi. İhtiyacından fazla paraya tenezül etmez, fazla olanı hemen borçlusuna götürür verir ve borçlanma potansiyelini kaybetmezdi. Milleti grup halde lokantaya götürür, herkese hesabın kendisinde olduğunu söyleyip, lokantayı terkedin talimatını verir, garsonun getirdiği hesap pusulasının arkasına "Avukat Orhan Kiter Hukuk Fakültesi Ankara" yazıp imzalar "oğlum bunu patronuna ver üstümde bozuk yok, bir ara uğrar öderim" derdi. Patron orda ise işler bazen karışır, arkadaşları-nın 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karnını doyurmak uğruna dayak yediği, bulaşık yıkadığı bile olurdu. Onunla Hukuk'un önünden Kızılay'a gitmek bir zulümdü. 
"Aman şu lokantanın önünden geçmeyelim, aman şu berber beni görmesin, eyvah unuttum büfeye borcum var karşıya geçelim" diye yolu iki katına çıkarırdı. Parasızlığı nedeniyle hep yürümek zorunda idi, yürümek zorunda olduğu için de dükkanların önünden geçerdi. Para yollayacak yeri yoktu borç yapmak zorundaydı. Arkadaş düşkünü idi onları da yedirir, içirir, giydirirdi. Bu yüzden de herkese olduğu gibi dükkanlara da borç zincirini uygulamak zorunda kalıyordu. 


Kaan'dan yıllar önce bir haftalığına iki lira borç almış, onu ödemişti. Sonra gene bir haftalığına beş lira borç istedi onu da ödedi. Son isteği yirmi lira idi, o geri gelmedi. Çünkü yirmi lirayı borç ödemek için bir araya getiremiyordu. Kaan onu yüzü gözü şiş olarak görüp ne olduğunu sormuştu. Fikir münakaşasından dolayı dörtyol sinemasının yanındaki lokanta sahibi ve garsonların kendisini dövdüğünü söyleyince, Kaan hemen lokantaya gitmişti. 
Durum anlattığı gibi değildi. Kiter arkadaşlarını lokantada ağırlamış, otuzbeş lira hesabın arkasına notu düşmüştü. Lokanta sahibinin imzan geçerli değil parayı öde demesine "sen Ankara'nın ünlü Avukatı Orhan Kiter'in otuzbeş liranın altında kalacağını mı sanıyorsun, bekle yarım saat sonra parayı getiriyorum" diyerek kapıya yönelmişti. Lokantacı önünü kesmiş geçen sefer de aynı şeyi yaptığını ileri sürerek Kiter'i garsonlarıyla dövmüştü. Kaan'ın yanında bunları sakallı lokanta sahibinden dinleyen Birlik başkanı Özgür, lokantacıya "çocuğun parası olsa öder, al şu elli lirayı, bir daha burada öğrenci döversen lokantanı kafana geçiririz" demiş, böylece Kiter'e her ay bedavadan çorba içeceği mekanlardan biri daha açılmıştı. 


Bir gün duyuldu ki Osman Kiter bütün borçlarını ödemiş. Beyanı esas alarak Hukuk fakültesinin bir kilometre çevresinde kendisinden alacaklı kimse bırakmamıştı. Yirmi lira diyene otuz, elli diyene yüz, yüz diyene ikiyüz vererek rüzgar gibi esip gitmişti. Bu rüzgarın öyküsü ise başlı başına romandı. Bu paranın kaynağı Osman Kiter'in İstanbul'da tanıdığı bir yaşlı adamdı. Süleyman Ataoğlu adlı bu kişinin hiç çocuğu olmamıştı. Uzun yıllar politika ile uğraşmış, fakat dişe dokunur bir yer tutamamıştı. Ticaretle uğraşıp para biriktirerek bir gazete çıkarmayı ve bu gazete yolu ile memleket için yaptığı hizmetleri, memleketin kurtulması için sürekli yazdığı yazıları ve faaliyetleri bu gazetede yayımlayarak etkinlik kurmayı planlamış ve çok zengin olmuştu. Bir türlü gazete çıkaracak adımı atamamış ve yaşlanmıştı. Raslantı bu kişiyi Osman Kiter'le karşılaştırmıştı. Hukuk'u bitiren, takım elbiseli, kravatlı, boyalı ayakkabılı, çelebi görünümlü Kiter'i kendisine evlatlık yaparak amaçlarını bu genç vasıtası ile yerine getirmek aklına yatmıştı. Kiter kendisine kısa sürede tiraj tutturacak bir gazete yapılabilirlik raporunu sunmuş ve adım atılmıştı. Gazetenin adı ATAOĞLU olacaktı. Memleketin Sayın Ataoğlu'nun siyasal deneyimlerine, derin fikirlerine ihtiyacı vardı. Albümlerden resimler seçilmeye, çatı katlarından yıllar önce yazılmış yazılar çıkarılmaya başlanmıştı. Hasta yatağından kalkamayan Ataoğlu gazetenin sahibi, Osman Kiter genel yayın yönetmeni ve Kiter tarafından Ataoğlu'nun huzuruna ünlü, zeki, deneyimli gazeteci olarak çıkarılan İmam Mustafa yazı işleri müdürü olacaktı. Çalışmalar başladı. 
ATAOĞLU'nun ilk sayısının taslağı düzeltme yapmak üzere Gazete sahibine gösterildi. O gereken düzeltmeleri yaptıktan sonra baskıya geçildi. Her baskıda aynı yöntem uygulanarak gazete geliştirildi. Kiter tarafından sahibine sunulan raporlarda, henüz Hürriyet'in, Tercüman'ın, Milliyet'in, Cumhuriyet'in tirajına ulaşılamadığı, fakat Akşam gazetesinin tirajının yakalandığı belirtiliyordu. Kiralanan büroya gelen mektup ve telefonlardan gazetenin ve Sayın Ataoğlu'nun memleket çapında bir ilgi odağı olmaya başladığı, amacın gerçekleştiği de gene yazılı ve sözlü olarak sunuluyordu. Bütün sayfaları kendinden söz eden, yazı ve resimleri ile donatılmış gazeteyi her gün hasta yatağında okuyan Ataoğlu fikirlerinin ve mücadelesinin memleket çapında etkisinin de tesiriyle kısa sürede vefat etti. Evlatlık olarak servetini yavaş yavaş kendi tarafına aktaran Kiter, "biri matbaaya, biri basın savcılığına, biri sahibine olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en düşük tirajlı, sadece üç nüsha basarak çıkardığım bu gazete ile, memleketin gerçekten değerli bir insanının huzur içinde terki diyar etmesine vesile olduğunu" gurur duyarak anlatıyordu. 
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Oğlum İnsanları Kazanmak İçin 
Vaat Edeceksin 


Hukuk fakültesinden Selim'e sevdiği kızı vermemişler, eylemden vazgeçer, okulu da bitirirse belki olur demişlerdi. Selim de nasıl olsa Malatya'ya tütün mitingine gideceğiz diyerek arkadaşlarını ikna etmiş, sevdiği kızı köyüne kaçırmıştı. Telefonla da kızın ailesine biz kafamıza koyarsak yaparız demiş. Kızın ailesi, direnmekten vazgeçtik, ele güne bizi rezil etmesin, araya girip kızımızı getirin evlendirclim diye Selim'in başkanına haber salmışlardı. 


Faysal evden ayağını iyice çekmişti. Babası, anası yoluyla ondan bilgi alabiliyordu. Baba en sonunda da resti çekmiş, "benim böyle bir oğlum yok, iki kızımın yüzüne bakmadın, oğlum diye büyütüp başıma bela ettim, bana ondan bahsetme" diye anaya da zılgıt çekmiş iyice tembihlemişti. Evde Faysal'ın adının geçmesini yasaklamış, çok sevdiği oğlunun üstünü çizmişti. Olaylar sürecinde bir defa merak dahi etmemiş, tutumunu sürdürmüştü. Faysal cezaevine düşmüş, idamdan yargılamalar başlamış, anası kızkardeşleri görüşleri, mahkemeleri aksatmadan izlemişler, fakat baba nuh demiş, paygamber dememiş, anasının yalvarmalarına rağmen ne 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ziyarete gitmiş, ne mektup yazmış, nc geçmiş olsun demişti. Yaklaşan bayram, kartlardan belli olmaya başlamıştı. Faysal, yaşamı boyunca ilk kez babasından bir kart aldı. Eğitip yetiştirdiği soylu simsiyah kurt köpeğini arabasının önüne kaputun üstüne görkemli şekilde oturtan baba, bu şekilde bir fotoğraf çekmiş ve bayram kartı diye hapishaneye gönderdiği bu kartın arkasına "şu it kadar lafımı dinlemedin" yazmıştı. 


Hadi ile Ramazan'ın anaları her eylemden sonra ortalığı yıkıyorlardı. Biryandan okuyup bir yandan çalışarak genç yaşta ölen babalarının evdeki boşluğunu da erkek evlat olarak dolduran bu iki arkadaşın anaları Kaan'ı yakalıyor "bak oğlum sen de bizim çocuklar gibi tertemizsin, bırakın oğlum bu işleri, size yazık, ananıza babanıza yazık, bu devleti yıkamazsınız, o sizi yıkar, ezer" diye çığırıyorlardı. Herkesin anaları olmuşlardı, gençler de onlara moral veriyor, bütün çocukların aynı kendi evlatları gibi olduğunu gören analar kantinde kendilerine koşarak getirilen çayı, soğuk suyu içiyorlar yüreklerini serinletip, sakinleşip, gidiyorlardı. Bir zaman sonra gene eylemleri duyunca kopup geliyorlar ve aynı sahne tekrarlanıp duruyordu. Arif'in anası, gençleri ve oğlunu bu yola sokanlara ileniyordu. "Temelleri kazacaklar, sizleri kazdıkları çukurlara dolduracaklar, üstünüzü kapatacaklar, o temellerin üstüne koca koca bina yapacaklar, olan size olacak" diyordu. Arif "kafanı takma anne, biz çukurlara sığmayacak kadar çokuz sen bizi yalnız öğrenciler sanma, ühüü, işçiler var, köylüler var, ordu da bizden yana" diyerek anasının yanaklarını öpüyor, Osmanlı kadınının yüreğini soğutmaya çalışıyor, ama anası bildiğini okuyordu. 


Hulki'nin anası Kaan'ın peşine düşmüştü. Sanat Kurumunda buluşmuşlardı. Entellektüel ana, oğlunu farklı şekilde korumaya çalışıyordu. O yoksul değildi. Babası, dedesi umurdandı. Valilikler, devlet adamlıkları yapmışlardı. Hulki anlaşılmaz bir şekilde bu işlere girmişti. Örgüt olarak oğlunu bu işlerden çekmesi için talepte bulunuyordu. Zorlara düşen Kaan, Hulki'ye böyle bir teklifte bulunamayacağını, kimsenin kimseyi zorla bir işe sokmadığını söylüyordu. Ama ana yüreği durmuyor, yalvarıyordu. Oğlunun parlak bir geleceği vardı. Fakat aileden kopmuştu, sonu ne olacaktı. 
O, eylem yaparak değil, bu imkanlarını değerlendirerek daha yararlı olabilirdi. Kaan özel olarak onu koruyacağına söz vermeliydi, yoksulların bu yolda gitmesi doğaldı. Fakat Hulki yoksul değil, tersine, zengin bir ailenin çocuğuydu. Kaan söz veremedi, aksine, Hulki bir gün sonra eylemde yakalandı. 


Nahit'in anası ölmüştü. Yaşı biraz uygun düşünce, Belediye Başkanlığına onu önermişler, o da kabul etmişti. Küçük beldede herkes onun ne anarşist olduğunu, ne maocu olduğunu biliyordu, ama, Sosyal ilişkilerinin güzelliği, ağzının iyi laf etmesi ve eski başkana tepki onu başkanlığa taşımıştı. Beldede ana dediği yaşlı bir kadına Başkan olunca ilk işlerinden birinin oğlunu işc alacağına söz vermek olmuştu. Yaşlı kadın Nahit'in başkanlığından bir süre sonra Oğlunu yanına alıp makamına gelmişti. Nahit etrafına toplananlara nutuk çekiyor, güncel konularda konuşma yapıyordu. 
Belediye dışarıdan görüldüğü gibi değildi, bir kişiyi bile işe alması o günlerde imkânsızdı. İşte yaşlı kadın da gelmiş karşısına dinelmişti. Buyur ana sorusuna yaşlı kadın "söz verdin oğlumu işe al diye geldim" demişi. Nahit hemen sesini yükseltmiş "Görmüyor musun ana, Vietnam'da savaş devam ediyor, Kamboçya işgal edildi. Filistin'de gerilla savaşı yoğunlaştı, Gençler Altıncı Filoya başkaldırıyor, şimdi işe adam almanın zamanı mı" sorusuna yaşlı kadın "vah vah evladım ben ne bilem, senin başın bayağı kalabaymış, ben sonra gene gelirim" diyerek çıkıp gitmişti. 


Jale, feodal kuralların yerine sağlam kurallar konulmadıkça ana baba ile harp etmenin bir anlamı olmayacağı öğütlerine kulak 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asmıyor, babası ile sürekli harp yaşıyordu. Aralarındaki bütün baba-kız ilişkisi bitmiş, düşmanlık başlamıştı. Cancan onsekizine basmadan sülaleye rest çekmişti. Genç yaşta güzel bir kızın gelenekleri koruyan bir ailenin bütün kuralarını alt üst etmesi evde tadı tuzu kaçırmıştı. Düzenli, geleneksel ilişkiler içinde tek alt üstlük Cancan'ın üniversite dönemiydi. Kendisini düzeni değiştirmekle görevli kılmış, eve de arada sırada uğrar olmuştu. Yalnız o mu, hemen hemen bütün militanların baba ve erkek kardeşleriyle ciddi sorunları vardı. Gözaltı, tutuklanma, gazetelere geçme evlerin çoğunda aileye bir dram yaşatıyordu. Bu dramı yaşayanlar önceleri yalnız kendilerinin başına geldiğini sanıp içlerine kapanıyorlar, kimsenin yanında çocuklarının bu ayıp durumundan söz etmiyorlardı. Sonraları bakıldı ki gençliğin hemen hemen çoğunluğu bu durumdaydı işin özelliği kalmadı. 


Sancr'in babası başçavuştu. Aydın düşünceliydi. Subay astsubay ayrımının en sert dönemlerinde yaşamaları aileye bir öfke de taşımıştı. Fakat bu öfke aile arasında yüksek sesle konuşmalar şeklindeyken iyiydi. Saner'in kardeşi Harb Okuluna, Saner de üniversiteye gidip eylemlere girmeler de başlayınca işin şekli değişti. 
Baba çocuklarına kendisinin onları okutmak için neler çektiğini, ne emeklerle iki oğlunu üniversite seviyesine çıkardığını anlatıyor, adeta oğullarına eylemlere girmemeleri için yalvarıyordu. Kendisi de sınıf ayrımına karşıydı. İnsanların eşit olmasını istiyordu. Aydınlığa, bağımsızlığa taraftardı. Fakat bunlar için eylemlere girmek, örgütlere girmek yanlıştı. Saner üstten meseleyi koyarak babasını kızdırıyordu. Bir gün babasına ciddi ciddi "bak baba" demişti "sen astsubaysın, sittin sene bu orduda bir bok olamazsın, en fazla çok kıdemli başçavuş olursun, gel etme eyleme yerin kulağı var, sosyalizmin, devrimciliğin aleyhinde konuşma, bizim eylemlerimize karışma, yarın gün olur devran döner seni belki kızılorduya başkomutan yaparız" diyerek ipleri tümüyle koparmıştı. Kaan'a bu diyaloğu anlatınca, Kaan "lan manyak mısın insan babasına böyle alaycı yaklaşım gösterir mi" demiş, Saner gayet pişkin "oğlum insanları kazanmak için vaat edeceksin, onun aklına bilerek Genel Kurmay Başkanlığını taktım, bu vaat ona öyle iyi gelir ki senin aklın ermez" diyerek fikrini savunmuştu. 
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Bu Gençler Temelli Delirmiş 
Paris'ten Kalk Buraya Gel 


Osman Aslan ilginç bir tipti. İnce karayağız bir halk çocuğuydu. Kullanılmış ama daima temiz elbiseler giyerdi. Anasına çevreden bu kullanılmış elbiseler uygun gerekçeler bulunarak verilirdi. İç çamaşırları hariç, ceket, gömlek, kazak, gocuk, ayakkabı, potin hep kullanılmıştı fakat tertemizdi. Unutulup sıcak suyla yıkandığında yakaları, kol ağızları ütüyle düzelmeyecek şekilde buruşan beyaz gömlekler, yağışlı havalarda suyu içine çeken ayakkabılar, cart renkli olduğu için satın alanın giymeyip bir kenara attığı gocuklar, okullarda yoksullara dağıtılan sert yünlü balık sırtı paltolar Osman'ın içten içe yakınarak giydiği şeylerdi. Düzgün bedeni ne yapsa etse bu kullanılmış eşyalarla kendisini kıyasladığı diğer gençlere benzemiyordu. Hatta bir gün takım elbisesini giymiş, beyaz naylon gömleğine kravatını takmış, yumurta topuk biraz bol da olsa ayakkabısını boyatmış, saçlarını güzelce arkaya tarayarak öne doğru kakülünü iki tarak atışta düşürmüştü. Tuvalette bir yandan sigarasını tellendirirken bir yandan aynaya bakarak kendisinin oldukça yakışıklı olduğuna inanıp yola çıkmıştı. 
Karşıdan gelen iki kızdan sarışın yeşil gözlüye baktığında yanına 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yaklaşan dünya güzeli sarışın Osman'a "ne bakıp duruyorsun iki kulaklı eşek" deyince mosmor olmuştu. 


Osman gencecik yaşında çok sigara içerdi. Bu alışkanlık doğup büyüdüğü gecekondu mahallesinden geliyordu. Genelde bu mahallenini çocukları 6-7 yaşlarında sigaraya, 10-12 yaşlarında içkiye, 
12 yaştan sonra esrara başlarlardı. Osman bir yandan okuyor bir 
yandan da böyle bir çevre içinde büyüyordu. Onun sessiz, çelimsiz yapısı zeki ve akıllı yanıyla dengelendiğinden yaşıtları içinde ayırdedici bir görünüm ortaya çıkarıyordu. Fakat çocukluğundan itibaren diğer çocukların ona karşı anlamadığı bir tavrı vardı. Bu tavira Osman'ın babası sebepti. Çok ciddi durumlarda Osman'ın yanında veya karşısında yer alanlar aralarında bir şey fısıldaşıverirler ve hepsi Osman'ın karşısında yer alırlardı. Bunun nedenini Osman bir kavga sırasında öğrendi. Ağzı bol küfürlü ve belden aşağı edebiyatta oldukça gelişkin mahalle çocukları iki grup olduklarında hemen önce ağızdalaşına başlarlardı. Genelde bu ağız dalaşında önce birisi karşı tarafa küfür ederdi. Bu küfüre "Onu öyle demezler, peynir ekmek yemezler, ben de seni dikmezsem bana da Yaşar demezler" diye yanıt verirdi. Bu grubun başını Gıllim Yaşar çekerdi. Yaşarlar çoktu. Gıllim Yaşar Dimici Yaşar, Kapıcı Yaşar, Dobiç Yaşar, Dörtyolun Yaşar gibi. Ağzı laf eden Osman bazen grup lideri olunca cevabı yapıştırırdı. Karşılıklı küfürleşmelerde Osman'a laf yetiştirmek mümkün olmazdı. Diğer grubun lideri olan Gıllim duraklar kalırdı ve "komunistin çocuğuna laf yetiştirilmez deyince ortalık buz keser herkes açıklanmayacak bir tuhaflıkla Osman'a bakardı. İşte Osman'ı bitiren bu söz olur bütün insanlarla kendisini ayırdediveren bu noktada tıkanıp kalırdı. Biraz sonra değişik bir bahane ile konu örtbas edilir fakat her kritik anda Osman'ın önüne sürülürdü. Osman'ın iki sene teraviye gitmesi, eski yazıyı okuması, çocukların sağına soluna takılan nazarların, 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muskaların içindeki yazıları çözmesi, Allaha inandığına yeminler etmesi, yere düşen ekmeği öpüp başına koyması, kuran üzerine gerektiğinde cl koyarak yemin etmesi babasından gelen yargıyı hiç değiştirmemiş, hep onu lanetli görmüşlerdi. 


İşte bu Osman'la Kaan ayırdedilmeyen iki arkadaş olmuşlardı. 
Bir kere kuramsal olarak aynı dünya görüşüne inanıyorlardı. İkisi de esmerdi. Allah'ın akıl dağıttığı 1.70 kotuna aynı yaşlarda boyları erişmişti. Kızlardan hep aynı tepkiyi almışlardı. Bol sigara içiyorlardı. Birisi gerektiğinde yerlerden, diğeri ellerden, kotik alır, çocukluklarında Amerikalılardan "plizvan sigaret mösyö" diyerek sigara isterlerdi. Birisi sıralamada rakıya, diğeri şaraba öncelik vermekle birlikte içinde alkol olan her şeyi içerlerdi. Tadımlık da olsa içine şeker katarak mavi ispirtoyu, su ile yumuşatarak kolonyayı içmişlerdi. Esrar, sarıkız, kuru, esvet adı verilen ve kendir bitkisinden elde edilip sigara içine kırıla kırıla yerleştirilen, uyuşturucu içim toplantılarında bulunmuşlar fakat içmek bir yana bir nefes bile çekmemişlerdi. Fakat tütünü iyi sarıyorlar, içine uyuşturucuyu uygun oranda kırıyorlar, yenice veya gelincik kutusu kenarından yaptıkları zıvanayı Kulüp tütününden yaptıkları sarımın ağzına kapatıp içime sunuyorlardı. Durumları tam dumanaltı idi. Ağızlarının sıkılığı, zabıta ve karakol sopası ile çözülmeyecek yapıları nedeniyle onların dumanaltında idare etmelerine içiciler kesik atmıyor ve meclisten dışarı çıkarmıyorlardı. İkisi de sıkışınca sokağa işerdi. Gencel üye toplantısında Kaan özeleştiri modasına uyup kitlenin karşısına çıkarak "arkadaşlar ben de özeleştiri yapacağım" deyince onun eylemciliğini, eskiliğini saygı ile karşılayan kitlenin sus pus olmuş dikkatli bakışları altında "dün gece içkiliydim, fena halde sıkıştım, Kızılay'ın ortasındaki saat kulesinin dibine işedim. Bu devrimciliğimize yakışmayan bir davranıştır böylece özeleştirimi saygı ile yapmış oluyorum" diye açıktan söylemişti. Osman da sağa sola gerektiğinde sıkıştımı işerdi. 
Çünkü babası içeride tutmak böbreklerde taş yapar demişti. Kimsenin ardından konuşmazlar kafalarından geçeni aynen söylerlerdi. 
İşte bu iki arkadaş 68 yılının ekim ayında Kızılay'da yürürlerken kitlenin içine düşmüşlerdi. Ortalık ana baba günüydü. Dögol gelecek diye bütün önlemler alınmış, ilkokulların bütün çocukları ellerine bayrak verilip yollara dikilmişti. Kuşlar gibi cıvıldaşıp duruyorlardı. Ekim ayının Ankara'yı pırıl pırıl yapan güneşi, halkın meraktan toplanışı, çocukların çığlıkları...Hava tam bir bayram gibiydi. Alkışlar altında bir süslü cipe binmiş Suna'yla Dögol ağır çekim geliyorlardı. Kaan'nın yanında duran Osman birden yola cipin önüne fırladı. "Aba Amerika, Viv Lajönes Franse, Aba Amerika Vivlajönes Franse" diye bağırdı. Süslü püslü dev Dögol geçip giderken, Kaan'ın yanında polisler "Paris"ten kalk buraya gel bu gençler temelli delirmiş" diye konuşuyorlardı. 
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İşte Bunlar da Küçük Burjuvalardır 


Bölükbey "Önce Türkiye" diyen Mülkiyelilerdendi. Kars'tan fırlayıp gelen bu memleketin mümtaz evladının politik geleceği üniversitede amcası tarafından kesilmişti. Ailemizin tertemiz adını Bölükbeyi ilerde büyük adam yaparsanız lekelersiniz diye geniş aile çevresini uyarmıştı. Daha o çağlarda amcası onun geleceğe saldırışını sezinleşmişti. Bölükbey o sırada gençler arasındaki kuramsal ayrımlara fazla takılmazdı. Önemli olan iki çift hoş laf edeceği arkadaşlıklardı. Kürek gibi sakal uzattığında takılan "sakallı" sıfatı tutmamıştı. Köy çalışmalarına, yürüyüşlere sırık gibi boy, kürek gibi sakal ve davudi sesi ile renk katıyordu. Fakat artık o da kuramsal konulara eğilmenin ve artan çelişkinin içine bilinçle girmenin gerekliliğine inanmıştı. Ona göre de temel çelişki emek ile sermaye arasındaydı. Görünüşte bu çelişkinin parlamenter yolla çözümlenmesinden yana olanlarla beraberdi. Fakat yüreği gerektiğinde çelişkiyi kitapla çözmeye çalışanlarla da çarptığı oluyordu. Bir gün mülkiyeye yeni gelen bir öğrenci ile Kızılay'a doğru yürüyorlardı. Yeni gence büyük sermayenin ne olduğunu anlatıyor önce ulusal sonra tekel oluş sürecinden sözediyor ve ülkemizdeki esas çelişkinin emek sermaye çelişkisi olduğunu büyük burjuvaları ancak parlementer yolla yenmekten başka çare bulunmadığını anlatıyordu. Yeni öğrenci de sordukça soruyordu Yolları ise kolejin önüne gelmiş, kolejde dağılmıştı. Mavi beyaz önlükleriyle cıvıl cıvıl gencecik kolejlilerin neşeli, coşkulu sesleri, koşuşturmaları her yanlarını kaplamıştı. Bölükbey hınçla kolej kalabalığını elleriyle gösterip yeni mülkiyeliye "işte bu gördüklerin de deminden beri anlattığım büyük burjuvazinin en büyük müttefiki küçük burjuvalardır" diyerekten küçük burjuva düşüncesine karşı çıktığını veciz şekilde ifade ediyordu. 


24 


——— ——— — — Tam Demokrat Mavralar — ————— — 


Onur Dayım 


Ziraatin yaş ortalamasından birkaç yaş büyük olduğu için ona Dayım adı yakıştırılmıştı. Onur Dayım Konya Ermenekliydi. Hiç kimsenin nereli olduğunun bilinmediği bir dönemde Dayımın kökeninin bilinmesinde neden kendisiydi. Fakültenin tam karşısında bulunan akrabalarına ait eczaneden, memleketteki elma bahçelerindeki payına kadar bilmeyen kalmamıştı. Dayım, kimin başı sıkışsa para bulurdu. Biten şaraba ilaveyi mutlaka getirdi. Paranın kaynağı ise clma bahçeleriydi. Bu nasıl elma bahçesiydi bilinmez ama Onur dayım paranın belini kırar, kimseye yokluk çektirmezdi. 
Onur dayım öne çıkmayan, hiçbir yetkili görev almayan, ufak tefek yapısıyla göze batmayan fakat üzerine aldığı her işi hakkıyla yerine getirmeye çalışan bir kişilikti. Fakültede yapılan öğrenci seçimlerinin sonundaki seçim sandıklarının açılmasında açılış ve sayımında bütün öğrenciler dayımın oyları okumasını isterdi. El attığı zarfı açışı, okuyuşu, mimikleri, gürültü yapanlara fırça atışı ile seçim sonuçlarının gergin bekleyişine neşe katardı. Derslerle ve hocalarla ilişkisi üzerine her gün yeni bir şey anlatılırdı. Bu öykülerden biri her türlü durumda söylenecek bir slogan haline gelmişti "iyi olur besbelli" Onur dayım pencere kenarında oturmakta, galiba"ınının Keziban" ıdüşünmekteydi. Veya bu akşam rakı ya da 


25 


Tam Demokrat Mavralar ——— —— 


şarap içmeyi, eğer içecekse bunu kimlerle birlikte ve nerede yapacağını, yahut da bugün içmemeyi düşünmekteydi. Tahtaya bir yığın formül yazan profesör ise fazla kalabalık olmayan sınıfta öğrencileri sırayla sorudan geçirmekteydi. Sıra dayıma gelince profesör "Onur hadi bakalım bir de sen söyle bu formülün sonucu ne olur?" diye sorunca Dayım hemen ve yerinden kalkmadan "iyi olur besbelli hocam iyi olur" deyince sınıf makarayı koyvermişti. Dayım bitirmelere giriyordu. Bir profesör iki asistandan oluşan sınav heyeti Dayımı mezun etmeye kesin kararlıydı. Çünkü uzatmalı öğrencilerden tek kurtuluş çaresi onları bir punduna getirip mezun etmekti. Sonsuz sınav hakkından yararlanan Onur Dayımın hiç istemediği halde tek dersi kalmıştı. Fırsatı yakalayan Sebzecilik hocası, en kolay sorulardan birini Dayıma soruvermişti. "Onur yastıkta yetiştirdiğimiz fidanları nasıl şaşırtırız, hadi söyle bakalım?" 
Mezuniyetten artık yırtamayacağını anlayan Dayım, Sebzecilik dersinin bu en kolay sorusu karşısında bir an bocaladı ve hemen kendini topladı. "Şaşırtılacak fidanları elimize alırız hocam" dedi. 
Ellerini ileri uzatıp "bu fidanları şuraya dikecekmiş gibi yapıp" dedi ve ellerini hızla geri çekerek "buraya dikiveririz, fidanın aklı çıkar şaşırır" Bu bilimsel cevabı gayet pişkin dinleyen hoca Onur Dayımın gözlerinin içine bakarak "aferin be Onur, iyi çalışmışsın, hadi bakalım mezun oldun, kutlarım" dedi. Dayım böylece beklemediği bir zamanda mezun olmak ve Dışkapı'dan tası tarağı toplamak zorunda kaldı. 


Dayımın son sınıflara yönelik kurduğu Evlendirme Derneği ön çalışmaları sonuç almadan dağılmıştı. Bu çalışmaların başlamasına sebep Ziraat'ın havasıydı. Kimse sevdiğine sevdiğini söyleyememekte, üstelik yanlış paylaşımlar yapılmaktaydı. Mesela Dayımın gönlünün yattığı fakat bir sohbette Kaan'a yakıştırılan Keziban olayı kızcağızdan habersiz yapılan paylaşımlardan birisiydi. 
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Fakültenin uzun bahçe korulukları arasında dolaşmayı seven Keziban tam yaklaşırken "ınının" uyarısı yapılmakta yani "Keziban başkanımız Kaan'a ait yanlış yapmayın denilmekteydi" Kızın adı "mının Keziban" kalmış. Onur dayım ona aşkını açamamış, canciğer dostu Zeki karşılık göremediği Nefaset'in aşkı bahanesi ile içkiyi iki katına çıkarmış, Muhterem Lale'yle herşeyi konuşup kendisine olan aşkını dile getirememenin ızdırabı ile kıvranmaktaydı. Gizliden alınan bilgilere göre kızlar tarafında da aynı durumlar söz konusuydu. Çiftlerin birbirlerine detlerini söylemeleri için liste yapıldı ve müzmin bekarların en kısa zamanda kızlara dertlerini söylemeleri ve netice almaları esası benimsendi. 
Bir kalemde sıralanan oniki çiftin durumu incelenerek aciliyetlerine göre numaralandı. Bir numara Muhterem Tatlı'ydı. Dayım, Kaan ve Zeki'den oluşan komisyon Muhteremi çağırdı ve kendisine Lale'ye yirmidört saat içinde evlenme teklif etmesini, sonucu yarın aynı saatte lokalde komisyona bildirmesini görev olarak verdi. 
Eğer aylardır yaptığı gibi Lale'yle dolaşıp havadan sudan konuşarak övlenme konusunda neticeye gitmezse, komisyonun bizzat Lale'ye kendisi hakkındaki Muhteremin düşüncelerini söyleyip fikrini alacağı bildirildi. Bir gün sonra komisyon lokalde otururken Muhterem geldi. Zamanı dolmuştu ve gene bir şey söyleyememişti. 
Komisyondan bir gün daha mühlet istedi. Komisyon en sonunda kendisine sadece bir saat daha verilebileceğini gene beceremezse bu tıkanıklığın aşılacağını bildirdi. Bir saat sonra Muhterem hoplaya zıplaya kantine daldı. Meşhur ve şen kahkaları ile ortalığa neşe kattı. Onur dayım gülmeyi kesip, neticeyi bildirmesini Muhterem'den istedi. Muhterem "evlenme teklifimi redetti" diyerek gülmeye devam ederek "Benim için önemli olan bir kıza evlenme teklifi yapabilmekti, bunu becerdim, kabul edip etmemesi önemli değil" deyince, Onur dayım "Böyle gerzekleri evlendirmek için 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dernek mernek kurulmaz" diyerek çalışmaların kadük olmasına yol açtı. Nefaset sorununu çözmek için günlerdir eylemden ayırdığı değerli zamanını Dernek çalışmalarına ayıran Zeki'nin Dayım'a tepkisi içki masasında ortaya çıktı, şişede durduğu gibi durmayan içkiyi bahane ederek Dayım'ın gözünde mor halkalar oluşturan eylemi gerçekleştirdi. 
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İşe Çıkmadan Bir Iki Tek Atarım 


Mithat diğer Ziraatlılara göre yaşça büyüktü. Olaylara sogukkanlı eğilir, konuşmalarını sürekli espiri ile süslerdi. Onur Dayımla sürekli birlikte gezen Altıncı alayın bu sevimli şahsını ayık yakalamak zordu. Pek içerken de herkes görmez ama ne yapar eder bir iki tek atardı. Nato'ya karşı afişleme tüm hızıyla devam ediyordu. O gün afişlemeye ek olarak yollara ve Amerikan Pazarı PX'in çâtısına yağlı boya ile "Bağımsız Türkiye" yazan gençlerle polis ekipleri arasında bütün Ankara sokaklarında köşe kapmaca başlamıştı. Polis Mithat'ın içinde bulunduğu ekibi köşeye kıstırıp yakalamıştı. Karakolda ifadeler sıra ile alınmaktaydı. Herkes genellikle afişin asıldığı veya yazının yazıldığı yerden tesadüfen geçtiğini söylüyordu. İfade verme sırası Mithat dayıma gelmişti. 
İşin gerçeği Mithat eylemden önce her zaman yaptığı gibi biraz fazla içmişti. İfadesini verirken başkomiser durum farketti. Mithat'a şaşkınlıkla bakarak "üstelik de içkilisin değil mi" dedi. Mithat'ın "işe çıkmadan genellikle bir iki tek atarım komser bey" diye cevap vermesi herkesin makaraları koyvermesine yol açtı. Komser de "ben müslüman adamım içkili suçlunun ifadesini almam, çıkın gidin ayılıp gelin" diye hepsini başından attı. 
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Nişanlı Gibi Gelip Dikkat Çekmeyeceğiz 


Amerikan subay kulübü oldum olası cazip bir saldırı hedefiydi. Vietnam'da savaş devam etmekteydi. Amerika genc protesto edilmesi gereken bir halt işlemişti. Ramazan Subay kulübüne aktif bir eylem koymayı planladı. Kulübü basacakları arka taraftan gönderecek, iri kıyım Amerikalılarla dövüşecek Dab üyelerini içeri gireceklerin en önüne koyacaktı. Her türlü ihtimale binaen ise kendisi de dikkat çekmeyecek şekilde kulübün önüne gelecek devriyelerin uzaklaşmasını sağlayacaktı. Kulübün önünde iki gündür yapılan gözlemde birkaç polislik devriye tesbit edilmişti. Onların iyice uzaklaştığı sırada eylem gerçekleşecekti. İşte bu devriyelerin yanından dikkat çekmeden geçen ve gerektiğinde onlara şaşırtma verecek olan ckip olarak kendisiyle bir kız arkadaşın nişanlı pozlarda yürümesini planladı. Toplanan grubun içinde tek kız olarak ODTÜ Cumhuriyetinden Homongolos vardı. Ramazan kısa boylu parka postallı, kız arkadaşımız tersinc atletik yapılı, spor giyimli ve oldukça uzun boyluydu. Eylemin akılda kalan tek yanı Ramazanla Homongolosun nişanlı, birbirine sarılır pozda devriyelerin yanından geçerken gerçekten bütün dikkatleri üzerlerinde toplamalarıydı. 
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Eller Yukarı Desene Abi 


Filo Antalya'ya gelmişti. Anında eylem planlandı. Amerikan Haberler Merkezi basılacaktı. İpek Amerikan bayrağının yırtılmasının becerilememesi dışında hemen her şey planlandığı gibiydi. Ancak içeriye dalan ekibin başından geçenlerden bir bölüm gerçekten ilginçti. Basılan yerin Amerikalılara ait olması nedeniyle her türlü ters tepkiyi göze alarak içeriye dalan ekip zemin katı ele geçirdi. Grubun yarısı üst katlara hızla yönelirken yan odalardan çıkanlar toplanmaya başladı. Faysal bunlara hızla dönerek, Adanalılar'ın "gohom de lan" ından ve ODTÜ hazırlıktan esinlenerek "handep lan" dedi. Kimse kıpırdamamakta, alık alık bakmaktaydı. 
Emir tekrarını hem de yükses sesle yineledi "handep lan." Gene kimse oralı olmamış fakat iki metrelik parka postallı devin karşısında donup kalmışlardı. Faysal dayanamayıp bu kez "eller yukarı diyorum lan" deyince, grubun en önünde bulunan “abi şunu Türkçe söylesene, hepimiz Türküz" dedi ve grup ellerini kaldırdı. 
Amerikan Haberler Merkezinde tek bir Amerikalıyla karşılaşmayan gençler şaşırıp kalmışlardı. 
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Aileye Dokunmayın Anlaşıldı Tamam 


Faysal'ın anlatılacak öyküleri çoktu. Bu iki metrelik devin Ankara'da iki ayrı örgütü vardı. Birincisi Çinçinin başıboş ufaklıklarından oluşmaktaydı. Bu ufaklıklar için geceleri en kral yatacak yer Basın Yayının Kalorifer dairesinin şimdi kuvanglez denilen hava boşluğuydu. Bu boşluğun üzeri upuzun bir demir ızgara ile kaplı olup, üzerine gelen balkon çıkması ile adeta bir sıcak teras oluşturuyordu Özellikle kış aylarında on onbeş adet çinçin ufaklığı gece mesailerinden sonra burayı peylemişlerdi. Ne zaman yemek yediği vene zaman uyuduğu bilinmeyen Faysal babaları onlara bu yeri göstermiş ve geliş gidişlerinde sayıma tabi tutmuştu. Arada bir Fişkotek'ten de sandviç çıkması yapması örgütü Faysal'a tam bağlamıştı. İkinci örgüt postal giydiklerinde boyları Faysal'ın yarısına gelen kulüp üyelerinden bir gruptu. Faysal ve etrafında bu grup her yerde ve her işte hazırdılar. Sessiz ve arı gibi çalışırlar, günışığında Faysal yüzünden dikkat çekerlerdi. İzmir'de 6. Filo'ya karşı eylemler Alsancak semtinde yoğunluk kazanmıştı. Örgüt birkaç Amerikan askerinin tepesine binmişti. Örgütün en ufaklarından Kayhan arkadaşları Amerikalıları sopalarken, kendisi de Amerikalının küçük finosunu iki bacağından tutup yere çarpmakta ve küçük it fena halde havlamaktaydı. Amerikalıların küçük köpekleriyle beraber hırpalanması üzerine takım hemen oradan uzaklaştı ve tenha bir sokağa saptı. O sokağın başını tutmuş olan polis ekibi sürekli merkeze telsizle anons yapmakta ve durum bildirmekteydi. İzmir ve özellikle Alsancak sokaklarında adeta giriş çıkış yasaklanmış, polis sokakta yürüyen gençleri tutup tutup götürüyordu. Bornova'da gençlerin Televizyon aygıtından yaptığı dinleme cihazında bu sahnenin anonsa geçişi şöyleydi: 


"Kartal 1 bildiriyor...Kartal 1 bildiriyor...Tamam..." 


"Amirim bir baba ve çocukları kritik bölgeye doğru geliyor... 
Tamam..." 


"Anlaşıldı tamam...Aileye dokunmayın...Aileye dokunmayın...Tamam..." 


"Anlaşıldı tamam..." 
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Bu Şişenin Etrafında Örgütlenmeyeceğiz 


ODTÜ'nün önde gelenleri çoktu. Tok sesli kahn yapılı Suat'ın akıl almaz çılgınlıklarının sonucunda adının başına "deli" sıfatı kaçınılmaz olarak eklenmişti. Kantinde Kaan'la volta atıyorlar, mavra yapıyorlardı. Konu tozutanlara yönelikti. Kaan cn samimi haliyle Suat'a "oğlum, önüne gelen tozutmaya başladı. Sanırım hepimiz tozutabiliriz, fakat senin, Liseli Vehbi'nin ve Serseri Kani'nin tozutma ihtimali yok" demiş, tok sesiyle Suat'ın " o neden?" sorusuna ise "siz zaten deli olduğunuz için tozutmaktan korkmanız için sebep yok" açıklaması koridorda kovalamayı başlatmıştı. 


Timuçin görünüşte ince yapılıydı. Fakat o ince yapısının içinde saklanan güçlü, sporcu adaleleri, çelik gibi yapısı ile kavgaya şimşek gibi dalardı. Mayıs çılgınlığıyla doruklara ulaşan Avrupa rüzgarından en çok o etkilenmiş, saçını sakalını uzatmış, kapkara maksi paltosuyla yürüyüşlere katılmıştı. Genel gidişe uyarak kısa zamanda saçını sakalını kesmiş, parka postallanmış, kuramı da ezberlemişti. 


Süratli bir tempo ile tartışmaların içine dalıp tarafını belli etmiş, bir tarafın gücü ile başkan olmuştu. Başkan olmuştu ama karşı tarafta olanlar bu durumu hazmedemiyorlar, başkanlarına saygı göstermekle birlikte hazımsızlıklarını fırsat bulunca ortaya 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döküyorlardı. Kulüpleri dolaşırken Ziraat'a da uğramıştı. Hazımsızlardan altıncı alay akşam serinliğinde çamlıklara çekilmiş, şarap şişelerini açmış, güncel konuları tartışıyorlardı. Yanlarına gelen başkanlarına yer açıp daireyi genişletip, "Çek biraz başkan, sevaba girmek için, katıl bize" diye uzattıkları şişe havada kalmıştı. 
Çünkü Timuçin ciddi konuların içki masasında meze olması kuşkusu içinde bu havaya karşıydı. Hemen güncel konulara geçerek altıncı alayı içki ortamından, forum ortamına çekivermişti. Altınca Alay da az değildi. Hem güncel konularda, hem de kuramsal tartışmalarda bir yandan fikir yürütüyor, bir yandan da demleniyordu. Zaten altıncı alayın en hoşuna giden şey bu idi, onları altıncı alay yapan öz içkinin kana karışmasına paralel kuramın eyleme dönüşmesiydi. Başlayan tartışmalar uzayan konularla devam ediyordu Kan dolaşımı Başkan'da bir değişiklik meydana getirmiyor, fakat Altıncı Alayda alkolün vücudun en ücra noktalarına ulaşması nedeniyle kızışmaya yol açıyordu. Başkan ne söylese altta kalmıyorlardı. Başkana göre bunlar kuramsal sözcükleri pek yerli yerinde kullanmıyorlar, uslupta olmaması gereken argolarla seviyeyi düşürüyorlar, yüzlerce yıl aydınların kafa patlatıp yarattıkları teoriyi ayaklar altına serip bayağılaştırıyorlardı. Şimdi ise oturan kelle sayısından fazla şişenin boşalması tekrarlara yol açmaya başlamıştı. Timuçin de iyice açılmış, sözü tam üç aydan beri bıkmadan usanmadan savunduğu örgüt modeline getirip dayamıştı. Her susuşunda Altıncı Alay "Hayır anlamadık, nasıl örgütleneceğiz?" diye tekrar tekrar soruyor, Başkan da anlatıyordu. 
Başkanın, şişeleri su gibi içip duran ve ikide bir “anlamadık nasıl örgütleneceğiz" diye soran altıncı alay karşısında sabrı taşmıştı. 
Kenardan kaptığı boş şişeyi çepeçevre oturan altıncı alayın tam ortasına şiddetle koyarak "nasıl örgütleneceğiz, nasıl örgütleneciğiz, bu şişenin etrafında örgütlenmeyeceğiz" diye bağırması altıncı alayla ilişkilerinin tümüyle kesilmesine yol açmıştı. 
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Kastro'nun Havana'daki Rekorunu Kırdım 


Perdesizler ckolünden öngörüşlü Soysal ağabey Dil Tarihin kıdemlilerindendi. Gönlü kendinde yaşça küçük gençlerle beraberdi. Kışın masraflı soğuklarını Diyarbakır'da geçirir, havalar ısınınca Ankara'ya dönerdi. Eğitim sisteminin bu programına uymaması nedeniyle sınav tarihlerini yakalayamadığından oldukça kıdemli öğrenci sayılırdı. Bilge yapısı ile gençlerin danışma merkezi olmuştu. Kendi yaş ve yapısına uygun gençlerle bekar evinde yaşardı, perdesizlerdendi. Kısa, tıknaz Kotik Erol, daha tıbbiyenin birinci sınıfında korkutmak için kadavradan kestikleri erkeklik organını beyaz önlüğünün cebine atan erkeklere, aleti fırlatıp atarak "ulan biz bunun dirisinden korkmadık, ölüsünden mi korkalım" diyen Gülderen, içine düştüğü varoluşçuluk ile sosyalizm arasında saat sarkacı gibi gidip gelen Nizamettin bu bilge ağabeylerinin etrafında fır dönerlerdi. 


Boykotlar işgal aşamasına geçmiş kontrol başlamıştı. Başkan Mustafa okulları sırayla denetliyordu. Dışkapı'da sorun yoktu. Beşevler yarı yarıya katılımı sağlamıştı. Dil Tarih'e uğranıldığında saat gece yarısı idi ve okulun önünde bir ateş etrafında bir grup ve 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nutuk atan yapılı bir silüet vardı Yaklaştıklarında ateşin yalazından yüzler seçilmeye başladı tane tane konuşan ve bu işgalin niçin yapıldığını çevresine toplanan gençlere anlatan Sosyal ağabeydi. 
Yanlarına gelenlere hiç bakmadan aynı tonda anlatmaya devam ediyordu. Okulun içine girilip kontrollar yapılarak, Hacettepe'ye oradan Siyasal ve Hukuk'a geçildi. Bir dinlenmeden sonra ODTÜ, Beşevler, Dışkapı sabah olmuştu. Gün ışımağa başladığında Dil Tarihe sıra geldi. Gene okulun önünde kalabalık ve Soysal Ağabey nutuk çekiyor, gençler onu dinliyordu. Ama sekiz saat önceki dinleyicilerden kimse yoktu, sürekli değişim dinleyenlerdeydi. Birkaç gün sonra Mustafa "Soysal Ağabey, geldim ateşin başında nutuk atıyorsun, bizi görmedin, sekiz saat sonra gene geldim nutkuna devam ediyorsun, bu nasıl iş" demesine "Perdesiz, Kastro'nun Havana'daki rekorunu kırdım bir, sabahlara kadar bir yığın insanı kapıda tutum iki, daha nc istiyorsun ağabeyinden, bizden katkı bu kadar" diye yanıt vermişti. 


37 


Tam Demokrat Mavralar —————- 


Vallahi Akrabam Değil 


Kiziroğlu ranzaya uzanmış, radyoyu dinliyordu. Altında Saygın, yanda Mustafa onun altında Ramazan. Saygın anlatyordu "Müdürüm şu kitapları yasaklamayın, günlerimiz nasıl geçecek, bizler okumadan duramayız, bizi kitapsız bırakmayın dedim, herif ne dedi biliyor musunuz, kitap okumaktan bir şey çıkmaz, benim deneyimim var, bir ara üçbinaltıyüzelli tane kitap okudum, baktım ki bana bir şey vermiyor okumayı bıraktım, sizler gençsiniz böyle lüzumsuz şeylere zamanınızı harcamayın diye içeri kitap vermiyorum" dedi. Diğer konuları konuştuktan sonra çıktım. Aklıma takılmış, ulan herif günde bir kitap okusa en az on yılda bu sayıyı yakalıyor, o da bir ara okumuş, gerzek, yalanı bari usturuplu at, bir ara okumuş, üçbinaltıyüzelli kitap". Bu sırada Kiziroğlu "susun" diye bağırdı. Radyoda bilgi yarışması başlamıştı ve finale kalan bir Antalyalı'ya spiker sorularını yöneltiyordu, Antalya'lı Kiziroğlu herkesi susturmuştu. Spiker yarışmacıya "bize kendizi tanıtırmısınız" dedi. Yarışmacı adını, soyadını, mahallesini söyleyince Kiziroğlu gürledi "tanıyorum, akrabam olur, herkes sussun" dedi. 
Bunun üzerine herkes suspus olup kulağını radyoya verdi. Spikerin 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"hangi işi yapıyorsunuz?" sorusuna Kiziroğlu atılıp 'elektrik mühendisidir" dedi, yarışmacı da aynı şeyi tekrarladı. "Evli misiniz?" 
sorusuna Kiziroğlu "iki çocuğu var" dedi, yarışmacı "evliyim, iki çocuğum var" diye cevap verdi. Kiziroğlu "bu akrabam fena çocuk değildir, devrimci yapısı vardır, kendisiyle ilişkilerimiz çok iyidir" derken, spiker "yarışmamızın kuralı gereği yalnız üç cevap hakkınız var, lütfen iyi düşünüp cevaplayın, yazılıyı kazandız, direksiyon sınavına kaç gün sonra girmek zorundasınız?" diye sordu. 
Yarışmacı "onbeş gün dedi, spiker "yanlış" diye cevap verdi. Herkes susmuştu. Yarışmacı "otuz gün" dedi, spiker "yanlış" dedi. Kiziroğlu'nda renk atmıştı. Yarışmacı biraz bekledi ve "bir ay" dedi. 
Spiker "kaybettiniz" diyor, Kiziroğlu "tanıyorum ama vallahi akrabam değil" diye bağırıyor, herkes kahkahayı koyveriyordu. 
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Ve Bilahare Sosyalist Türkiye 


Ahmet Çelik, soyadı gibiydi. Sporcu bedeni üzerinde güçlü bir kafa, şimşek bakışlı pırıl pırıl yanan gözler ve esmer teni ile tam bir şark delikanlısı. Coşkulu bir pınar gibi akardı. "Burası Ankara Ayşem, kurtuluşun ve ihanetin şehri" diye başladığı şiirini dinlemek zorundaydı bulunanlar. Kantinciye orta kahvesini ısmarlar, işaret parmağı ile susun işaretini yapar, bilardolar istop derdi. 
Ayşem şiiri uzadıkça uzuyor, bitmiyordu. Yeni bir dünya yaratılıyordu, harcı intihar gönüllülerinin kanından, çatısı Guevera'nın kemiklerinden. 


Keko dendi mi akla Hukuk'tan Şinasi, Akademiden Amet gelirdi. Ama onun adının başına keko takılmasına sebep anlattığı öyküleri arkadaşlarının onun üzerine döndürmesiydi. Her bir seferinde bu yüzden arkadaşlarına bir şey anlatmamaya yemin eder fakat duramazdı. Ahmet anlatmayı çok seviyordu. Bir o kadar da arkadaşlarını. Bir gün anlatıyordu. Doğu mitinglerinden yeni gelmişiz. Hoca lokalde seminer veriyor. Konu Doğu Anadolu'nun düzeni. Hoca ele aldığı illeri rakamlarla irdeliyor, geri kalmışlığı, ağalık yapısını, feodalite kalıntılarını sıralıyor, bilimsel açıklamalar 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yapıyor. Toplanan kalabalık yoğun bir ilgi ile izliyor. Hoca kısa boyu, yumuşak jestleri ve alçak sesi ile tane tane anlatıyor. "Doğu illerini milli gelirin bu bölgelere dağılımı açısından ele alırsak Diyarbakır, Van, Bingöl, Urfa kentlerinde aynı oranda olduğunu görürüz" sözünün ardından ta dipten bir ses "keko Siverek" hoca hemen "evet, Siverek de bu orandadır"diyor. Hoca devam ediyor "yatırım oranlarında Muş, Bitlis, Maraş, Adıyaman illerimizi hemen hemen aynı düzeyde buluyoruz" sözünün gene ardından aynı ses "keko Siverek " hoca gene "evet, Siverek de buna benzer" diyor. Doğu illerinin her istatistiki açıklamasında aynı ses "keko Siverek" diye hatırlatma yapıyor, yani biz Urfa'lı değilik, Siverekliyik diyordu, Hoca da onu kırmıyor, her seferinde sabırla evet Siverek de benzer diyordu. 


O günden sonra Ahmet'in adı temelli Keko kalmıştı. Onun ballandıra ballandıra anlattığı bu öykü kendisine ad olarak dönüyordu. Gençler tam ikiye ayrılmıştı. Kongre tam bir hesaplaşma havası içindeydi. Kongreye çıkıp konuşanların hangi taraftan olduğu konuşmanın içeriğinden pek belli olmuyordu. Hemen hemen herkes aynı şeyi söylüyor, fakat konuşmasının sonunda attığı sloganla tarafını belli ediyordu. Keko konuşmaya başladı, konuşma sürecinde birkaç kez yoğun alkış aldı. Ama konuşmada sonuca gelmişti. Bu en önemli noktada konuşmasını hangi sloganla bitirecek diye salon dikkat kesmişti. Keko da bunu bildiği için derin bir soluk aldı" Yaşasın Tam Bağımsız Gerçekten Demokratik Türkiye" dedi, sloganı attıktan sonra dimdik durdu, salonun yarısı alkışlamıştı, Keko alkışlamayanlara döndü "Ve bilahare Sosyalist Türkiye" sloganını attı. İkinci yarı çılgınca alkışlıyordu. Arkadaşları yeri geldiğinde, mesela lokantada garsona, önce çorba ve bilahare köfte diyerek Keko'yu kızdırıyorlardı. Garsonlarla diyalogu görülmeye değerdi. Sorardı garsona, ne yemek var. Garson sıralardı., 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ezo gelin çorbası, kuru fasulye, kuzu şiş...Keko'nun kuzu şiş nasıl güzel mi diye sormasına, garson, çok iyi pişmiştir, çok güzeldir der ve keko sen o zaman bize kuru fasulye getir derdi. Masadakiler kuzu şişin lafından moral kazanarak soğanlı kuru fasulyeye iştahla kaşık sallarlardı. Yerken, içerken, dövüşürken gözlerinden pırıltı eksik olmazdı, her şeyin gülünecek, espriye alınacak, ballandırılarak anlatılacak bir yanını bulup çıkarırdı. 
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Anlat Ahmet 


Ortaya saldığı öykülerin bumerang gibi kendisine dönmesine kızmazdı. Bunu gene bana döndüreceksiniz ama diye başlar anlatırdı. Çoğu zaman öykülerini Diyarbakırlı Terzi Şinasi'ye atfen aktarırdı. Bu bilge kişi yoksullarla devletin çelişkisi üzerine destansı şeyler anlatıyordu. Diyarbakır'ın kırından başlayan öykü taş duvarlardan içeri giriyor, Keko'nun dilinde daha bir bala şekere bürünüyordu. 


Yakaladıkları köylüden uygun biçimde ifade alınmıştı. Tutanaklar tamamdı. Tanıklar hep yalancı. Köylü hakime yalan söylüyorlar diyordu. İfadesi zorla alınmıştı, tutanaklar düzmeceydi. 
Tanıklar korkak. Hakim "bu da mı yalan" diye soruyordu, köylü "o da yalan" diyordu. Hakim "bu da mı yalan" diyordu, cevap "o da yalan"dı. Hakim dayanamayıp bağırmıştı, "yani bu dosyada hiç doğru bir şey yok mu, hepsi yalan mı?" Köylü, "hakim bey, koca hakim bey, insanın alnında bir ampul olaydı yalan söylediğinde yanaydı doğru söylediğinde söneydi. Yanaydı, söneydi, yanaydı, söneydi. Ben ne diyem. Bende hiç yanmazdı, ben doğru adanum. 
Allah bir yanmazdı. Ama hakim bey şu savcının alnında hep yanardı, hiç sönmezdi" Keko A hmet etrafında toplanan arkadaşlarına 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coşkuyla bu öyküyü anlatıp, karşılıklı laf atıştırırlarken elektrikler sönmüştü. Kiziroğlu'nun "anlat Ahmet" demesi büyük bir kahkahaya yol açmıştı, Keko "bakın gene ben anlattım siz bana döndürüyorsunuz" demişti. Giderek Diyarbakır köylüsünden kopup gelen bu öykü ampulün yanıp sönmesinin el işareti olarak uzun süre kullanıldı. Hakime karşı, savcıya karşı, olaya yalan, abartı takmalı anlatımlara karşı birisi köşeden elini ileri uzatıp parmaklarını açıp kapatarak yanıp söndürüyordu. 


Keko gözaltından yeni gelmiş hücreye atılmıştı. İlk günü ne yemek vardı nc de su. Konuşmak da, görüşmek de yasaktı. Ama Keko Ahmet'in susması olası değildi. Tipinden doğulu olduğu anlaşılan nöbetçiye dayanamadı sordu "hemşehrim nerelisin"? Kaşlarını çatan asker bağırdı "yasaktır hemşehrim, konuşma". Biraz sonra Keko bu kez Kürtçe sordu "pismani tujikideri" yani nerelisin diye. Doğulu asker kükredi" sifile konuşmak yassah memleket Palukesir." Su ve ekmek gelmeye başlamıştı. 
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On Katı Fazla Aspirini 
Katıra İçirtmişti 


İstanbullu gençlerce örgütlenen ve 10 Kasımda Ankara'da tamamlanacak olan Samsun Yürüyüşü ile ilgili haberler harita ve kroki üzerinde gençler tarafından izleniyordu. Gençlerin girdiği köy, nahiye ve kasabalar işaretleniyor ve şimdiden karşılama hazırlığı yapılıyordu. Fakat Ankara'dan yürüyüşe katılanlar Okyanus'un M-I,M-2,M-3 ve M-4 kotlu Mehmet'lerinin sert tavırlarından şikayetçiydi. Boyboy Mehmet koca bayrağıyla yürüyüşün başını çekiyor "viva anarşizma liberta" diye bağıra bağıra en önde koşuyor, yürüyüşü dayanılmaz bir koşu haline getiriyordu. Bilimsel ve çelebi eleştiriler dinlenmiyor, kimi zaman döbistik ikna yöntemleri uygulanarak Çorum'a yaklaşılıyordu. Yürüyüşe Çorum'da katılan Kaan ve arkadaşları ilk molada bir oy farkı ile yürüyüş yönetimini aldılar ve artan katılımla yola devam ettiler. 
Hızı günde 67 kilometreye ulaşan yürüyüş özellikle ayakları daha yürüyüşe yeni alışanları perişan etmişti. Dişlerini ne kadar sıksalar da tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde tabanlar parçalanmıştı. Yürüyüşün tek tıbbi müdahalecisi İstanbul'dan gelen Doktor idi. O da önüne bağladığı torbanın içinden limonu çıkarıyor, başı ağrıyana 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da, yarası olana da limon veriyordu. Torbasından ağır ağır çıkarıp kocaman bıçağıyla kestiği dörtte bir limon parçasını "Doktor durumun kötü" dive ağzını açarak gelen gencin dişleri arasına özenle yerleştiriyor poposuna bir tokat vurarak geçmiş olsun diyor ve bu işleri yaparken de yürüyüşünü kesmiyordu. Doktor bu ilacın, yani limonun, her türlü hastalığa iyi geldiğini ısrarla savunuyor, psikolojik etki de eklenince limonu yutan gerçekten iyileşme emaresi gösteriyor, ne gribi kalıyor ne ağrıları. Fakat kısa sürc sonra gene doktorun yanına koşup ağzını açıyordu. 


Sağlıkla ilgili konu giderek aciliyet gösteriyordu. Ankara Tıp'tan henüz yürüyüşe katılan öğrenci yoktu. Nedeni okuldan atılan iki son sınıflı için konulan ölüm orucu eylemi idi. Basına haber verildi. Bir iki dersi kaldı diye bu kadar doktora ihtiyacı olan memleketin son sınıfa kadar gelmiş iki öğrencisi yönetmeliğin despot maddeleri ile atılmasına karşı eylem, tutuldu. Üzerine konuya ilişkin yazılar yazılan çadır dekanlık yapısının önüne kondu. 
Fakat atılan iki öğrenci, eylemi örgütleyen ikinci sınıf öğrencisi Turhan'ın ısrarlarına karşın çadırdan içeri girmemekte direniyorlardı. Akşama kadar her şeysiz yapacaklarını fakat şarap içmeden duramayacaklarını söylüyor, diretiyorlardı. Gazetecilere haber verip, gençleri ölüm orucunun başına çağıran Turhan'ın eli ayağı dolaşmıştı. Ölüm orucu netice alıp yönetmelik uygulanmazsa Tıbbiyenin kapısından giren artık doktor olup çıkardı. Başarısızlık halinde ise rezil olunacağı bir tarafa Turhan da yönetimden gereken tepkiyi görebilirdi. Mecburen iki üç şişe şarap getirilip iki son sınıflı çadırın içine sokulup yatırıldı. Basın konuya cl attı, yönetmelik değişeceği konusunda yönetimden söz alındı. Grevin üçüncü günü çocukların durumunu merak edip çadırdan içeriye kafasını sokan profesörlerden birisinin leş gibi şarap kokusuyla bumunun direği kırılmış, fakat Turhan hocayı "çadır ve yataklar 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Ziraatın şaraphanesinden getirildi" diyerek zorlukla dışarı çıkarıp durumu idare etmeye çalışmıştı. İşte bu yüzden Tıbbiyeden yürüyüşe henüz katılım yoktu. Boşluğu Veterinerlerin doldurması fikri giderek taraftar kazandı. Veterinerler "insan biyolojisi ile hayvanınki arasında fark yoktur" diyerek sağlık sorununa el atmışlar, komşu fakülteli hem de yürüyüş komitesi başkanı Kaan'ın da desteğiyle hiç bir faydası olmadığını söyledikleri limon tedavisinden gelenleri muayene etmeye başlamışlardı. Yol güzergahından aldıkları acil yardım ilaçları, aspirin, gripinlerle başarılı bir şekilde gereken tedbirleri alarak yürüyüşün aksamadan devamını sağlıyorlardı. Özellikle molalarda veterinerlerin önüne yatıp yaralı ayaklarını tımar ettiren gençlerin manzarası görülecek şeydi. O akşam şarap üretimi ile meşhur yola yakın köylere geçildi. Köylüler birer ikişer gençleri paylaştı. Yürüyüşçülere paylaştırılan azıklara köylüler ilave katıklar koydu, hatta kimi gençler köyde yapılan testi şaraplarından içtiler. Evlerden birine geçen veterinerli Cemal aşağıdaki ahırdan inilti duyunca köylüye ineğinin niye hastalıklı sesler çıkardığını sordu. Köylü kadın inleyenin kendisinin eli ayağı olan katırından geldiğini üç dört gündür hayvanın durumunun iç açıcı olmadığını söyledi. Bu küçük cins farkını tanıyamamaktan dolayı canı sıkılan Cemal renk vermeyerek, teyzeye veteriner olduğunu katırı iyileştireceğini söyledi. Koşup ilk yardım çantasından bolca aspirin alıp geldi. İstediği büyükçe bir tasa aspirin koyup suyla iyice karıştırdı ve "bunu katıra içir teyze" diye verdi. Sabah kalkıldığında katır ölmüştü. Üzgün teyzeye "başın sağolsun, bu katır yaşasa bile sana yaramazdı" sözleriyle teselli verildi. Olaydan haberdar olan Kaan hemen Cemal'in ifadesini aldı. Cemal katıra verilecek aspirin miktarını katırla insan arasında kıyaslama yaparak belirleme yolunu seçmiş, fakat kafadan yaptığı dört işlem sonucunda hata yaparak on katı fazla aspirini katıra içirtmişti. 
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Kendilerini uğurlamak için ana yola kadar yanlarında gelen köy muhtarı ile Ziraat son sınıftan Mustafa sohbete dalmışlardı. 
Dere yatağının yanından geçerken Mustafa Muhtar'a "maşallah muhtar, galiba bu sene bol mısır ürünü almış olmalısınız" demiş, eliyle gösterdiği yöne bakan muhtar" "onlar mısır değil, bir işe yaramayan sazlıklar" diye cevap vermişti. 


Teknik bilgi seviyesini ortaya döken ilginç sohbetler birbiri ardına geliyordu. "Dünyada şimdiye kadar bir tane devrim yapıldı o da transistörün bulunmasıdır, bu bulunma ile giderek tırnak ucu kadar yongaya milyarlarca bilgi doldurulacak" gibi ilginç düşüncelerle dolu Faysal'a Ankara Bölge Başkanı Ramazan "yani bunu yutunca insana bilgi geçecek mi" diye sormuştu. Bu kadar yoğun bir bilginin ancak yutunca geçebileceğine Ramazan'ın neden inandığı sıvılara ilişkin bilgisi ortaya çıkanca anlaşılmıştı. Bin derecede cıvanın akışını anlatırken Faysal"a Ramazan "o sıcaklıkta suyu uçmuyor mu?" diye sormuş, Faysal "Cıvada su ne arar lan?" 
deyince "içinde su yoksa nasıl akıyor o zaman" diye Ramazan cevap vermişti. Kocaman ellerini yüzüne bastıran Faysal "ulan her akan şeyin içinde su mu var, alkolun, benzinin, civanın?" sorusuna Ramazan "tabii, içinde su olmayan şey nasıl akar?" diye karşı soruyu sormuştu. Çıldıran Faysal "yani alkol tozunu alıyoruz, içine su katıyoruz alkol oluyor, benzin tozunu alıyoruz içine su katıyoruz benzin oluyor cıva tozunu alıyoruz içine su katıyoruz cıva oluyor, öyle mi?" diye sormuş, Ramazan biraz duraksamış fakat yine de "öyle olmuyorsa nasıl oluyor?" diye sorunca Faysal "sana liseden diploma veren hocanın, seni bizim başımıza bölge başkanı yapanın, ulan maddenin üç hali vardır, katı, sıvı, gaz hali bilmiyor musun?" sorusuna Ramazan "o kadar bilsem Akademi'yi değil, Fen Fakültesini kazanırdım" diye gayet pişkin cevap vererek Faysal'ı çileden çıkarmıştı. 
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Kalabalıktan Utandığım İçin 
Kendimi Evde Yaktım 


Ankara'ya yaklaştıkça yürüyüşe ilgi yoğunlaşmış, katılımlar artmıştı. Okyanus, yürüyüşün meclisi basarak tamamlanmasını öneriyor ve buna göre hazırlıklar yapılması için komiteye öneri dizileri getiriyordu. Okyanus'un ve arkadaşlarının kafaya koyduklarını ne yapıp edip yerine getirdiklerini bilen Kaan, meclisi basmanın rektörlüğü basmaya benzemediğini, büyük bir miting ve sotalı bir nutukla bu işin tamamlanmasını uygun görüyordu. Yürüyüş molasında yere yatılıp ATA diye yazılan yazı, basında orak çekiç diye çıkmıştı. Kaan'ın ısrarlarına karşın bulunmayan alemsiz bayrakla yürüme, ayyıldızı söktüler kızıl bayrağı çekip Ankara'ya meclisi basmaya geliyorlara dönmüştü. Yürüyüş hızı ve katılımı artıyor, Ankara'da karşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyordu. Ülkehan ağabey köşesinde dolmuşa gelmiş bu ülkede yeşil ve kızıl bayrakla yürünmez diye yazmıştı. Önce mülkiyeli Kılıç ordudan çok ciddi istihbaratlar getirmiş yürüyüşe devam edilirse tankçı taburunun meclisi basmaya gelen gençleri acımasızca kurşunlayacağını, bunun için yürüyüşün hemen bırakılmasını önermişti. Bunların hepsi güzeldi de yürüyüşün içinden istihbaratları 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toplayıp, yürüyüşün doğal olaylarını farklılaştırarak aktaran kimlerdi? Bu soru üzerine komite kafa patlatmaya başlamıştı. Kitle tanklarıyla toplarıyla gelseler dahi meclise kadar yürümeye kararlı bir havada yürüyüş hızını kesmeden Kırıkkale'ye varmış Elmadağ'ı aşmış Ankara'nın eteklerindeki Kayaş ovasına ulaşmıştı. Durum bütün yürüyenlere açıkça anlatılarak genel oylama yapılmış ve yürüyüş Anıtkabir'de buluşmak üzere bitirilmişti. 


Samsun'dan yola çıkıp çok az mola vererek günde altmış kilometre süratle Ankara'ya gelen gençlerin Meclisi basacakları korsuna karşı alınan olağanüstü önlemler gençlerin Kayaş'ta bilinçli olarak fren koymalarına yol açmış, kitle duracağı Anıtkabir'e kadar birkaç yere uğramadan edememişti. (Aynı gençlerin Meclisi basmak tutkusu öyle güçlü idi ki beşyüz gün sonra bu kez Ankara'daki bir mitingden sonra Meclis'i basmaya karar vermişler, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri Meclis'ten kaçmıştı. Genel kurul salonuna ve Meclis'e gençlerin miting yaptığı alanın arasına tankları, topları, frukoları, sivil milisleri, sivil polisleri tam teçhizat doldurmuşlardı. 
Binlerce genç köhnemiş yığıntıya bulaşmadan yeni meclisin tam tersindeki eski meclise koşmuş, Mustafa Kemal'in bağımsızlık ilkesinin temsilci olarak bu meclisi tanıdıklarını belirterek oturum yapıp dağılmıştı) Devrimci gençlerin projektörü uzun Samsun yürüyüşü boyunca dışarıya bilgi aktaran ajanı taramaya başlamıştı. 
Bu Eftal Yeryüzü olamazdı. Çünkü yürüyüşe Ankara grubunun toplu katılma kararından bir gün önce Kaan toplantıdan ayrılan Eftal'in hemen ardından dışarı çıkmıştı. Biraz sonra ise toplantıya dönmüş ve bir şey olmamış gibi konuşmalara devam edilmişti. 
Şimdi de Eftal içeri girmişti. Patavatsız Kaan Eftal'e nerede olduğunu sormuş, Eftal alt katta olan odasına gittiğini söylemiş, Kaan odasının kapısının kilitli olduğunu söyleyince Eftal galiba tuvaletteydim demiş, Kaan bekarların kaldığı büyük pansiyonun 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yalnız iki tane olan tuvaletlerinin her ikisine de baktığın söylemiş, Eftal'c alenen ve herkesin önünde bir polis olduğunu ve bir daha aralarına girmemesini söyleyerek dışarı çıkarmış ve bir daha yakın mıntıkaya sokmamıştı. Kuşku yürüyüşe anlamsız şekillerde katılan ve çeşitli bahenelerle yürüyüşten ayrılıp Ankara'ya giden ve yeniden yürüyüşe katılıp Ankara ile yürüyüşçüler arasında mekik dokuyan Yenilen Dondurmacı üzerinde yoğunlaşmıştı. Davranışlarındaki tutarsızlıklar kuşkuyu iyice artırıyordu. İşte tam bu sırada Dondurmacı basına açıklama yaparak Amerikan Emperyalizmine karşı Bağımsız Türkiye için kendisini öğlen saat onikide yakacağını açıklamıştı. Genelde bu bireysel çıkış yadırganmıştı. 
Bununla birlikte böylesine canını feda eden soylu davranış sahibi bir insan için polis diye kuşkulanmak yanlışı içine girilmişti. İşte o coşkulu, babayiğit Dondurmacı yarın kendisini yakacak ve emporyalizme karşı bir şehit daha verilecekti. Yakın arkadaşları onu bu kararından caydırmak için arıyorlardı fakat bulmak mümkün değildi. Ancak Veterinerli Kolçak onu parti çalışmalarından iyi tanıyordu. Dondurmacı'nın canı çok kıymetlidir, yalan söylüyor rezil olacağız diye çevresini uyarıyordu. Basın da olayın üstüne gitmiş ve saat onbirde Kızılay ana baba gününe dönmüştü. AP gençlik kolları yüzlerce kişi ile gelip alanın bi yanını tutmuştu. Başkanları Mehmet, özel olarak bulduğu dev gibi körüğü getirmiş basın mensuplarına kendini yakan anarşiste yardımcı olmak için bu körüğü getirdiğini ve ateş alır almaz kullanacağını açıklıyordu. Yıllardır Samanpazarı'ndaki açık infazlardan uzak kalan ölüm seyrine meraklı Ankaralılar'dan, gençlere, Kızılay esnafından, resmi, sivil polislere kadar binlerce insan bu heyecanlı sahneyi seyretmeye gelmişti. Dondurmacı'nın kendisini yakmaması ihtimalı devrimcilerin rezil olmasına yol açacaktı. Yakarsa Dondurmacı'ya yazık olacak ve bir şehit daha verilecekti. Kolçak'ın uyarısı üzerine 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Gülümser, devrimcilerin rezil olmaması için bir kişinin gerekirse kendisini feda etmesini önermiş ve girişime başlamıştı. Saat yaklaşıyor, heyecan doruğa doğru tırmanıyordu. Kısacası her yönü ile zor saatlerdi bunlar. Gülümser altmış yaşındaki babası Ozan Amca'ya "senelerdir bu dava için mücdele veriyorsun, işte fırsat, gencecik insanlar ölüp duruyor, Vietnam'da rahipler kendilerini yakıyor, tarihe gdçiyor, eğer Dondurmacı vazgeçerse gel sen kendini yak, bizleri rezil olmaktan kurtar, adını tarihe yaz" diye ajtasyon çekmiş Ozan Amca daha yapacak çok işim var diyerek reddetmişti. İşte saat gelmiş çatmıştı, fakat Dondurmacı yoktu. 
Alan karışmış, herkes geliş amacına göre homurdanmaya başlamıştı. Artık Dondurmacı'nın gelmeyeceği kesinleşmiş ve kalabalık dağılmaya başlamıştı. Akşam toplanan gençler artık yürüyüşün içinden istihbaratı da taşıyanın Dondurmacı olduğuna kanaat getirmişlerdi, Liseli Vehbi, Kaan'ı kenara çekerek, "yalnız Tamer sen ve ben akşam bu işi çözelim" demişti. Hava karardıktan sonra biraraya gelip bir teneke benzin, bol miktarda bez, iki adet fünye ile bir ara Dondurmacı'nın kullandığı bekar odasında toplanıldı. Malzemeler buraya konularak, gitme ihtimali olan her yer araştırıldı. Fakat Dondurmacıyı bulmak mümkün olmadı. Yakalansaydı tutuşmadan önce Dondurmacı basına "kalabalıktan utandığım için kendimi evde yaktım. Yaşasın Tam Bağımsız Gerçekten Demokratik Türkiye" açıklamasını yapacaktı. 
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Kaan Sen Niye Aynı Şeyleri Söylüyorsun 


İki cinsin ilişkileri "eğer senin gönlün bende yok ise sen bana kardeş de canım ben sana bacı" türküsünde ifadesini bulduğu şekle uygun tarzda yürüyordu. Fakat İstanbul Takımı bu konuda daha rahattı. Kısa arkadaşlıktan sonra nişanlanan Kaan'a Okyanus akıl veriyordu: "Olaya duygusal bakmayacaksın. Kızlar benim için peçete gibidir. Kullandıktan sonra korumanın bir anlamı yoktur. İhtiyaç duydun mu yeni bir peçete bulursun. Kalıcı olan "ben" dir. 
Ben bakkalım. Kızlar müşterimdir. Dükkana hiçbirini zorla çagırmam. Kendileri alışverişe gelir. Başucumda ise müşteri velinimetimdir levhası asılıdır, onu okurlar öyle davranırlar." Samsun yürüyüşü sırasında nişanlısına iki satır yazmak isteyen Kaan bu sözlerin etkisi altında kalarak peçeteye kırmızı kalemle birkaç cümle döktürmüş, karşılaştıklarında insan sevdiği kıza dudak boyası ile mektup yazar mı diye fırça yemişti. İki cinsin ilişkileri bu temelde yürürken Maralın kolunu sarılı gören başkan, ne olduğunu sormuş ve Faysal'ın kızcağızı dövdüğünü öğrenmişti. 
Başkan Faysal'a gözleri yaşlı Maral'ın ya yakasını bırakmasını ya da hemen nişanlanıp bir daha da kızı dövmemesini söylemişti. 
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Görkemli bir nişan töreni düzenlenerek yüzüklerin şeridi patlangaçla koparılmıştı. Başka kıza bakamayacak duruma düşen Faysal, intikamını başkanını olmadık zamanda evlendirerek almıştı. 


En büyük ilişkiler pinpon masalarının etrafında dönüyordu. 
Mülkiye ve Hacettepe kantinindeki pinpon masaları özellikle kızların tercihlerini gösterdikleri açık mekanlardı. Birdenbire tüm kızları bir pinpon merakı almıştı. Eylemden kalan azıcık boş zamanı artık aklına gelen bu. Bu yüzden pinpon masalarının ctrafında geçirmeye başlamıştı. Güler binbir gerekçe ile Nihat'ın oyun teklifini reddediyor, Tahir'in boş zamanını izleyip onunla oynamaya çalışıyordu. Devamlı ikisi oynasa duyguları anlaşılacak diye, arada bir Nihat'la da Güler'in pinpon oynadığı görülmüştü. 
Fakat, çok kısa süreli oluyordu duygusal iletişimi olmayanların pinponu. Celil Hayla ile, Sert Sena ile Özkan Cevriye ile eşleşiyorlardı. Kaan ise Türkiye ikinci güzeli Hacettepeli Keziban ile bir türlü pinpon oynayamamıştı. Bütün herkes onunla pinpon oynama peşindeydi. Kimse de halden anlayıp bir durum yaratmıyordu. Keziban da bir güzeldi. Boy, pos, incelik, gözler, alımlı yürüyüş. Kamboçya'da ne işin var diye Amerika'yı protesto forumu Hacettepe'de yapılmış, Kaan toplanan kitleye nutkunu çekmiş kürsüden inerken, bu Keziban salına salına Başkan'a yaklaşmaya başlamıştı. O yakınlaştıkça Kaan'ın yüreği yerinden çıkarcasına çarpmaya başlamış, nihayet onunla karşılıklı iki kelime konuşabilmenin heyecanı bütün bedenini sarmıştı. Güzel Keziban iyice yaklaşınca "Kaan, sen niye hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun" deyince ondan iltifat bekleyen Kaan perişan olmuş, ciddi sert bir şekilde "aynı şeylere aynı şey söylenir" diye geveleyip hızla uzaklaşmıştı. 


En erotik öyküler Necdet'in başının altından çıkıyordu. Gazetecilikten, Keleci bekarlıktan duvarlara tırmananlardandır. 
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Arandığını duyunca Eskişchirlioğlu'ndan evlerinde kendisini saklamalarını istemiş ve eve kapağı atmıştı. Senatör evi rahattı ne ararsan vardı. Sıcak su, et, yağ, bal. Soğuk yurt köşelerinde perişanları oynayan Keleci, yayıldıkça yayılmıştı. Necdet'ten başka kimsenin uğramadığı eve üç gün sonra yaşlı hizmetçi gelmişti. 
Keleci lafı evirmiş çevirmiş binbir güçlükle hizmetçiden istemeye getirmişti. Papazın da bir ara böyle bir şey yaptığını bildiğinden teorik dayanağı da bulmuş ve ısrara başlamıştı. "Evladım ben senin değil anne, annanen yaşındayım, hiç senin gibi tahsilli bir gence böyle şeyler söylemek yakışıyor mu, şu ihtiyar halime bak, utan" deyince Keleci "sen ne ihtiyar kurtsun" diye iltifat ve ısrarına devam etmiş, Necdet gelince kadıncağız yakasını kurtarabilmişti. 
Eskişehirlioğlu da fırsattan yararlanıp, babam olayı duymuş "O ırz düşmanı hemen evi terketsin diye haber saldı" diyerek Keleci'ye yeni bir yer aramasını söylemişti. Necdet yememiş içmemiş öyküyü dillendirip hemen çevreye yaymıştı. 


Genelev kadınlarının Amerikalıları Adana'da kovması büyük etki yapmıştı. "Şeyi nasırlı bacı"larımız için kimsenin aklından o kötü şeyler geçmiyordu. Bütün önlemlere rağmen biz de birlikte eyleme gireceğiz diyen bacılarımız İzmir'de Genelev kadınlarını altıncı filo askerlerine karşı örgütleme çalışmalarına katılmışlardı. 
Türkiye Genelev Değildir pankartını Genelev'in kapısına asarken basın resimlerini çekmişti. Genelevin önünde Hayla'nın resmini gören babası başımıza bu da mı gelecekti diye kıyametleri koparmıştı. "Biz eylem yaparken bu arkadaş Genelev'de ne yapıyordu biliyor musunuz?" sorusuna Amir, "kim ne yapıyorsa ben de onu yapıyordum" diye forumlarda konu ediliyordu. Necdet'in aklına uyan Keko, parayı peşin isteyen kadına derneğin her yerde geçerli olan pasosunu gösterince takunyayı kafasına yemişti. Bu işi tatmanın tek yolunun babası tarafından Genelev gösterilmesine uyan 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Abraham, utana sıkıla kapıdan girmiş, kimse görmesin diye kenarlardan süzülerek ilk odaya dalmıştı. Hemen on lirayı vermiş ve kadınla sohbette, onun evden on beş yaşında kaçtığını, günlerce aç suzuz dolaşıp pezevenklerin eline düştüğünü, burada aldığı şu on liranın kendisine iki lirasının bile geri gelmiyeceğini, dışarı çıkmasının yasak olduğunu hapis hayatı yaşadığını öğrenince böyle bir zavallı insana karşı kötü şeyler düşünmenin utancı ile yerin dibine girmiş, ağlamaya başlamış ve kadından özür dileyerek odayı terketmişti. Babasıyla önceki konulara ilave olarak bir de bu konuda kavga etmiş ve genelevdeki bacılarımızın birer emekçi olduklarını ve bütün genelevlerin kapatılması gerektiğini savunmuştu. 
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Isıracak Köpek Dişini Göstermez 


Şerif, "Erbaa Canavarı" diye gazete manşetlerinde yer almış tıknaz, topaç gibi bir Anadolu delikanlısıydı. Tıkır tıkır çalışır, tantana yapmazdı. Erkek Teknik'in en çok sevilen tiplerinden birisiydi. Her şeye olumlu yanından yaklaşması, gülen gözleriyle çelişki oluşturan sert kemikli ellerinin kesik atan hareketleri ile bulunduğu ortamı dolduruverirdi. Olmadık yerde bir çiçek görüp koklayıverirdi. Onun Orta Anadolu insanlarına has tıknaz ve kaba saba görünüşü altında pırıl pırıl doğa sevgisi her fırsatta fışkırırdı. 
Dağlara düşkünlüğü çatapatı sevdiğinden değil, doğanın yeşilliğine, çiçeklerin açışına, rüzgarın uğultusuna, kurt ve çakalların kocaman gözlü maralları, ceylanları parçalamak için kovalayışına meraktandı. Kayıntı hazırlarken, yemekleri salça, yağ ile terbiye ederken hep doğa adamı gibi davranırdı. 


O gün çevre temizliği sırası ondaydı. Her tarafları tertemiz yapmıştı. Paspası iyice ıslatıp bir güzel mozayik zemini pırıldatmış, millet ranzalarda yatarken, işini bitirmenin havası ile iş araçlarını koğuşun köşesine yerleştirmişti. Son bir kez de ranza altlarına elini sokup kontrol yaparken trak diye fare kapanı elini kapıvermişti. 
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İşkence karşısında konuşmamaya koşullu Şerif, sakin ve yavaşça elini ranzanın altından çıkarmış, herkesin hayret dolu bakışları arasında sağ elini ortasından yakalayan kapana bakarak "ısıracak köpek dişini göstermez" demesi koğuşu yerlere yıkmıştı. 
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Tozu, Sesi, Işığı ve Marksist Leninist 
İdeolojiyi Geçirmez 


Zafer ağabey sessiz insandı. O en cümbüşlü zamanda Kaan kafasına takılan konuları, sözcükleri bir bilene sorardı. Hazır Zafer ağabey gelmişken kuramsal bilgilerimi arttırayım diye düşünerek olmadık bir zamanda "Zafer ağabey Otzovizm ne demek" deyince, Zafer ağabey işaret ve orta parmağının arasına soktuğu başparmaklı yumruğunu Kaan'ın burnuna uzatmış ve "işte bu demek" diye açıklamada bulunmuştu. Moraran Kaan bir daha ağabeyine herhangi kuramsal bir şey sormamıştı. 


Ak-Kırmızı Aydınlık kavgasından kalıntılar sürüyor, Zafer ağabey Ak Aydınlıkçılar'la hiç geçinemiyordu. Akşamları ayin şeklinde okuma çalışmalarına tepkiliydi. Üst katında yattığı ranzasında yatsı vakti geldi mi Zafer ağabeyin özenli çalışması başlardı. Önce çarşafını dümdüz eder, yastığını iyice bir kabartıp düzler, sonra iki kat battaniyesini ayak uçlarından titizlikle başlayarak toz, ses, ışık geçirmeyecek bir şekilde üstüne örtmeye başlardı. İş bittiğinde sanki içinde kimsenin yatmadığı özenli bir battaniye kaplı yatak görünümü olurdu. Bu iş biter bitmez okuma çalışmalarına çok az bir ara veren Hürol, arkadaşlarına Zafer ağabeyin aldığı tedbirleri göstererek "Sesi, tozu, ışığı ve Marksist Leninist ideolojiyi geçirmez" diye durumu açıklardı. Gerçekten bu açıklamayı Zafer ağabeyin her akşam özenle aldığı önlemlerden sonra Hürol normal bir sesle yaptığı halde, Zafer ağabeyden tepki gelmemesi ilginçti. İdeoloji ayrı ama, kesinlikle sesin, tozun, ışığın geçmediği kanıtlanmıştı. 
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Dev-Genç'in Niçin Battığını Şimdi Anladım 


Geceyarısını çoktan geçmişti. Hemen herkes uyuyordu. Teğmen, başçavuş ve on erden oluşan görevliler koğuşa büyük bir hızla dalmıştı. Ayak sesleri ve makinalı tüfek gibi "Mustafa Kemal, Yalçın Koray, Mehmet Doluer, Hüseyin Metin, Şair Yılmaz, Metin Özdek hemen giyinin, yanınıza giydiklerinizden başka bir şey almayın ve soru da sormayın, çabuk olun, çabuk olun gidiyoruz" demeleri, hemen herkesi uyandırmış yataklarda doğrultmuştu. 
Büyük bir sessizlik içinde giyinmeye başlayanlara, diğer koğuş arkadaşları, ansızın oluşan bu değişimin şaşkınlığı ile bakıyorlardı. 
Görevlilerin sert davranış ve tok sesliliği birinci ordunun dün başlattığı "Fırtına 1"in koğuşun içine girdiğini gösteriyordu. Çok az konuşan eski savcı Şair ağabey bir yandan giyinirken, bir yandan hemen iki dişinin arasına piposunu yerleştirmiş, kibriti de çakmıştı. 
Mustafa'ya göz kırparak belki kendisini götürmekten vazgeçerler havasında çamaşır değiştirmekle oyalanan Profesör Metin ağabeye doğru; "Metin, gecenin bu uğursuz saatinde bizi galiba asmaya götürüyorlar" demesi üzerine hocayı titreme nöbeti almış, Mustafa da yakalanmadan iki gün önce Ziraat'ten Orhan'ın kendisine 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"oğlum bize bir şey olmaz yakalanırsan seni kesinlikle asarlar” sözünü hatırlayıp iyice telaşlanmıştı. 


Hiç kimse ile konuşmalarına ilişki kurmalarına izin verilmeyen grup apar topar dışarı çıkarılıp Et ve Balık Kurumu'ndan geçici olarak kiralanan her tarafı kapalı çelik kasa ct kamyonuna doldurulmuşlardı. İstanbul'u iyi bilen Mehmet, et kamyonunun süratli sağ sollarından Kartal Maltepe'den çıkıştan itibaren izlenen yolu meraklı Mustafa'ya anlatıyordu. "Galiba Harbiye'ye götürülüyoruz" demesi ile kapıların açılması yaka paça toparlanıp yeraltına doğru uzanan karanlık bir koridora sokulmaları, kara kaşlı bir albayın "bizi içimizden vurdun" diye Yalçın'a arkasından yumruk vurarak dehlize iteklemesi, bembeyaz tek kişilik hücreler. Hepsi yıldırım gibi geçmişti. Konuşmanın, bağırmanın, sigara içmenin, yazı yazmanın yasak olduğu, soğan çorbasının üç öğün verildiği, bir adam boyu beyaz hücreler. Mustafa kroke olmuştu. Kendini toparlar toparlamaz soba borusunun üzerindeki güneş ışığından gece ile gündüzün farkını ayırdedebiliyordu. Dişlerinin arasından fısıltıyla "navte çiye" diyen cre "Ez Mustafa" demiş, sararıp solan benzine üzülen ere alkol almazsa öleceğini, ne suyun ne ekmeğin kar ettiğini söylemişti. Cep kanyağı ve çikolataya, zulasından çıkarıp gösterdiği beş lirayı vereceğini, yetmezse beş lira daha bulacağını anında bildirmişti. Diğer anarşistlerden en büyük farkı bu idi, alkole bağlılığı. Görevli crin acıma duygusundan yararlanıp titreme nöbetlerini kesecek alkol getirmenin riskli olmadığını, ama kitap, gazete, haber getirip götürmenin çok tehlikeli olacağını söylemişti. Erle yapılan görüşmenin sonucu, bir gün sonra alınacaktı. 
Bir mevzu yaratıp akla gelen her konuda hücredekilerle gevezelik eden ve topladığı bilgileri üstlerine aktaran Sürgü Başçavuş aynı delikten cepkanyağı ve çikolatayı Mustafa'ya getirmişti. Harbiye hücresinde isyanlar, idamlar, Dev-Genç marşları dolu halusünasyonlara giren Mustafa, Nuri'yi sigara jelatinleriyle örülen yer halısındaki kırmızı örgülerin hemen imha edilmesini, aşağıya gidiş gelişlerin kesilmesini, taze ve körpe gençliğimizin devlet çarklarının içinde parça parça edileceğini, artık her şeyin devletin insiyatifine geçtiğinin mesajımı aynı yolla iletmişti. Hücrede günler ise geçmek bilmiyordu. 


Deniz teğmenliğinden atılma Mehmet, Mustafa ile koğuşta satranç oynarlardı. Hücrede geçmeyen zamanı satrançla doldurmaya başladılar. Zaten önceden aralarında böyle bir duruma düşerlerse kalorifer borularının iyi iletken olmasından yararlanarak mors alfabesi ile haberleşme konusunda talim yapmışlardı. Aralıklı karşılaşmalarında kurdukları sıcak bağ işte şimdi yan yana hücrelerde pekişiyordu. Satrancın aletlerini yirmibeş kuruşun boruya sürtünmesi ile belirtiyorlardı. Hafif sürtünmeler piyondu. Biraz sert sürtme fil, az daha serti kale, en serti vezir, kanırtması Şah idi. 
Bir ara ile hafif hafif boruya vurmalar başlıyordu. İlk vurmalar alfabeyi, aradan sonraki vurmalar sayıları belirtiyordu. Üç hızlı vurma düzeltiyorum demekti, her şey yeniden başlardı. Hafif sürtünme sessizlik, beş hafif vuruş, sessizlik, altı hafif vuruş. Piyon E 
6 demekti. Kuvvetli tek vuruştan sonra alfabenin harfleri gelirdi. İki 
sert vuruş, anlamadım tekrarla idi. İki gündür süren oyun heyecanlı bir safhada iken, Mustafa iki vuruşla, tekrarla diyor, Mehmet özenle vurmalara başlıyordu. Ama Mustafa anlamıyor, gene iki vuruş tekrarla diyordu. Mehmet tekrarlıyor, ama Mustafa anlamıyordu. Hemen hemen yatmış kalkmışlar bir tam gün geçmiş, oldukları yerde kalmışlardı. Deniz Teğmeni Mehmet, gençlik hareketinin bu en sorumlularından birisi olan Mustafa'nın anlayışsızlığına hayret edip, inatla vurmalara devam ediyor, bütün dikkatini toplayarak hamlelerini bildiriyor fakat Mustafa anlamuyor, tekrarla deyip duruyordu. İki gündür bir hamleyi bile 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anlatamayan Mehmet'in artık tepesi atmış, oldukça sinirlenmişti. 
Bir sert vuruş yaptı, sessizlik. Dört hafif vuruş yaptı. Mustafa anladı. D. Bir sert vuruş yaptı, sessizlik, beş hafif vuruş, E. Bir sert vuruş, yirmi iki hafif vuruş, Mustafa anlamıştı. V. Artık harfler tam olarak anlaşılıyordu. Mehmet düzenli şekilde vuruyor, Mustafa anlıyor ve yazıyordu. Son sözcüğün yarısında Mustafa'nın görevlilerin gelmesine yol açacak kadar duvarı yumruklamasına sebep olan zulasındaki kurşun kalemle, küçücük kağıtlara yazması bir saat süren Mehmet'in cümlesi şöyleydi: 


Dev-Gencin Niçin Battığını Şimdi Anladım. 
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Selo Dayım 


Dayımın adı Selo olarak kalmıştı. Selo dayım denilmedi mi kimse adını soyadını bilmediğinden hatırlamazdı. Dil tarihli oluşu, ince boyu, kalın gözlükleri ile Selo Dayım oldukça tanınmış bir kişilikti. Dayım sözcüğü dar bir çevre içinde tutulmuş ve giderek yaygınlaşmıştı. Ama her önüne gelene takılan bir ön ad değildi. 
Ama Selo sözcüğü oldukça eskilere dayanıyordu. 


Rivayete göre Konya ili Bozkır kazalı Dayım, ortaöğretim çağında inatçı bir kalecilik tutkusu gösteriyordu. Bozkırspor'un başarı grafiği yükselmekteydi. Dayımın bütün çabalarına rağmen onu yedekten ve kale arkasından, yani, ikibuçukluktan alıp sahaya çıkarmıyorlardı. İşte böyle bir ortamda Konya Spor'un kaderini ctkileyecek bir lig maçı Konya'da oynanmakta ve dayım da kale arkasında ikibuçkuluk yapmaktadır. Başlangıçta kalecinin bakışları arasında direğin hemen yanından taraftarların yüreğini ağzına getirerek avuta çıkan toplara iki buçukluk Dayım plonjonlar yapmakta, alkış toplamakta ve zaman kazanılması bakımından topu koşarak hemen kaleciye yetiştirmektedir. Konya kalecisinin sakatlanması, antrenörün bu göz dolduran ikibuçukluğu kaleci yapmasına yol açar. Doksana gelen sert şuta uçan Dayımın kıçına 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vuran topun dışarı çıkması seyirciyi coşturmuş ve "S, S, Selo-5, S, Selo" çığlıkları ile Konya stadı bayram yerine dönmüştür. Sahada bulunan Bozkırsporlular kıskançlıktan çatlarken, gene Dayım bir diğer yüzde yüz gol olacak bir şuta uçmuş ve arka sağ ayağına çarpan topun gene dışarı çıkması sonucu saha akıl almaz bir coşku ile tezahürata başlamıştı. Sıfır sıfır olarak son dakikaya giren maç Konyaspora tur atlatacakken hakemin aleyhe-penaltı vermesi o anda her şeyi ve dayımın futbol yaşamını da mahvetti. Penaltı noktasına konulan topa, karşı futbolcu hafifçe vurmuştu. Dayım doksana uçtu, fakat top yavaş yavaş öbür köşeden gol oldu. Konyasporun yenilmesi bir yana bütün saha, bütün Konyalılar "İ...Selo-İ.. Selo" diye sahayı yıkıyordu. Dayımın adı Selo olarak bu maçtan kaldı. 


Selo dayım üniversiteye gelip parka postalanınca yürüyüşü bakışı değişti. Sertleşti. İşte bir gün sert sert Kızılay'da yürürken kendisini bir arkadaşına benzeten kişi ensesine hafifçe dokunup şaka yapmak istedi. Dayım yerdeydi. "Kim ulan bana vuran kavat" diyerek doğrulup kalkarken, önce bir göbekle karşılaştı. Başını kaldırınca gördüğü olimpiyat şampiyonluğundan yeni gelmiş ünlü bir güreşçimizdi. Dayım renk vermeden "Şaka mı yaptın, yoksa ciddi mi?" diye sordu. Şampiyonumuz gülerek "ciddi yaptım lan ne olacak?" dedi, Dayım sert bir ifade ile "hiç, genellikle şakadan pek hoşlanmam da" dedi ve dönüp gitti. 


Dayımın kitapsızlandırılmasına sebep Erkek Teknikli Tayfundu. Sol el küçük parmağından kan akan dayım, karanlıktan sıkılan faşist kurşunu ile yaralandığını söyler. Olayı gördüğünü iddia eden Tayfun'a göre Selo dayım kıçında kitap olduğunu unutarak tuvalette pantolonunu çıkarmış ve olay meydana gelmişti. 
Kitabın yere düşmesiyle birlikte fırlayan çelik tel, önce Dayımın eline değmiş yandan fırlayarak kapıda iz bırakmıştı. "Selo'yu vuran 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tel" diye iz'e yazı da yazması üzerine Tayfun'u elde kitap kovalayan Selo, beş numara gözlüğünü düzelterek Tayfun'a yakın mesafeden nişan alıp teli fırlayacak kadar kitabı sıkmıştı. Sümük çeker gibi kitap çekmek suçunu işleyen Selo "korkutmaktan başka amacının olmadığı"nı söymesine rağmen kitapsızlaştırılmış ve ağlamıştı. 
Tayfun “Selo, iyi ki nişan aldın, gelişigüzel atsaydın vurabilirdin" demekte, Necdet, "Selo iyi ki ölmedin, devrim tarihine tuvalette kendini vuran devrimci diye geçmen hiç hoş olmayacak, Bozkır'da rezil olacaktık" lafı üzerine, "ulan araya karbon kağıdı koyar ikinizi de kitapsız dikerim" diye saldıran Selo dayımın önünde kurtuluşu tabanları yağlamakta bulmuşlardı. 


Dayımın derin ve içten aşkı, herkesin gönlündeki filitanlardan Dil Tarihli Jale idi. Bunu hemşerisi akademili Necdet'e açtı. Oysa ki kendisi hakkındaki yüzlerce rivayeti hicvedip yayan Necdet'ti. 
Fakat tertemiz insan dayım her seferinde Necdet'in "onu çıkaran ben değilim" diye o sırada yüzleşme ihtimali olmayan bir diğer Bozkırlıya topu atmasına inanır veya inanmış görünürdü. Necdet "ben onu sana ayarlarım merak etme" demişti. Dil Tarih'te kapalı bir toplantıda Selo dayıma "sen burada bekle" diyen Necdet, gidip Jale'nin yanına oturdu. Biraz sonra çok önemli bir mesajı Selo'ya iletemediğini, hasırların uyanmaması için Jale'den kapıda duran Selo'ya "Selo, o iş tamam" diye bağırmasını istedi. Her şeyin ciddi olduğu bir ortamda, tezgahtan habersiz olan Jale, biraz sonra kalabalığın sessizliğinden yararlanarak geriye döndü ve kapıda kendilerine bakarak bekleyen Dayıma "Selo, o iş tamam" diye bağırdı. 
Jale'den bu sözleri duyan, adının karşı cins tarafından kitle içinde söylenişinin elektriğine çarpılan Dayım kıpkırmızı kesilip kalmıştı. 
Nabızı yükselmiş, kalp atışı artmış, kendi ifadesi ile Jale'nin "Selo" diye seslenmesi ona dünyaları vermişti. 
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Kuru Üzüm Onbeş Fıstık Yirmibeş Lira 


Gaziantep köylerinin taranması hemen hemen tamamlanmıştı. 
Bu kez gençleri ürünlerinin daha fazla değer kazanması için köylüler adeta davet etmişlerdi. Köylülerin morallerinin bozulmaması için ufak tefek Dev-Genç başkanının yerine esas başkan bu diye Dab İstanbul teşkilatından Celil gösteriliyordu. Ağzı iyi laf yapan Celil, dev gibi kalıbı ile köy odasına girdi mi, Antep köylüsü, tamam bu takım bizi kurtarır diyor, söylenenleri dikkatlice dinliyordu. Konuşmaların sonu cumartesi günü Antep'te yapılacak "fıstık-üzüm yürüyüş ve mitingine katılın" çağrısıyla ve bu konudaki bildiri ve afişlerin uygun şekilde dağıtılıp asılmasıyla bitiyordu. Elli-yüz genç, öğretmen derken alan adeta tıkabasa dolmuştu. Antep Antep olalı bu kadar köylünün bir araya geldiğine tanık olmamıştı. Sloganlar, marşlar, öğrenciler, öğretmenler, sivil ve resmi bol miktarda polislerle alan kalabalıklaşmış, yürüyüş kolunun da gelmesiyle coşku doruğa çıkmıştı. Esas başkan alçak sesli bir anonstan sonra çıkmış ve nutkunu çekmiş sözlerini sloganla bitirmiş, fazla coşkulu bir alkış almadan da mikrofonu sunucuya teslim etmişti. Sunucu coşkulu bir tanıtımla yörenin militanı Celil'i kürsüye çağırdı. Celil'in köylünün nasıl sömürüldüğünü, ürünlerini tüccar tarafından nasıl yok pahasına alındığı, köylünün bu 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nedenle milli ve demokratik bir devrimi gençlerle beraber yapacağı, baş düşmanın emperyalizm olduğuna ilişkin sözleri alanın potansiyelini düşürmüş, köylüler birbiri ardına söylenen anlamadıkları sözcüklerle şaşırmışlardı. İşi bilen Celil hemen konuyu ürünlerin fiyatma doğru getirmeye başladı. İlgi artıverdi. İstanbul'da Ankara'da gençlerin gereken mücadeleyi vererek hükümete köylünün istediği fiyatı açıklaması için baskı yapacağını söyledi ve şimdi istediğimiz fiyatları açıklıyoruz deyince, alanda büyük bir sessizlik egemen oldu. Celil kürsüde kocaman ellerini öne doğru uzatarak "kuru üzüm" dedi. Alan nefes kesmişti. Köylünün gözlerinden, "ucuz açıklarsa yandık" deyişi okunuyordu. 
Celil işi biliyordu, bütün alana gözlerini gezdirdi ve "onbeş lira" diye bağırdı. Alan yıkılıyordu. Köylüler on üçe razıydı. Celil kocaman elleriyle alanı yıkan alkışları ünlü amigo Burhan'ın el hareketiyle kesti. "Fıstık" diye bağırdı. Alan gene ölümcül bir sessizliğe bürünmüş, özellikle elindeki fıstıkları satmayıp bekletmiş olanlar adeta titrercesinc Celil'in dudaklarına bakıyorlardı. Celil yine bütün alanda uzun uzun gözlerini gezdirdi ve "yirmibeş lira" deyince alan tek kelimeyle yıkıldı. Artık köylü gençlerin bütün sloganlarını birlikte atıyordu. 
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Uzun Yürüyüşe Alışmanız Gerekir 


Geleneksel tütün mitinglerinin ön hazırlığı, gençlerin köylere ekipler kurarak gitmeleri ile başlardı. Ayrım gözetmeksizin yöreyi bilen gençlerden ekip başı atanır, onun emrine üç beş genç verilir, köylere gönderilirdi. Köylüler yemeği genellikle verdiğinden, yalnızca yol paraları ve ne olur nc olmaz diye bir miktar harçlık yedekte bulunurdu. Bir köy, zaman olarak iki saat yol, iki saat gak guk, afiş, bildiri olmak üzere ortalama 3-4 saat alıyordu ve bir günde her ckip en az iki köyü taramış oluyordu. Akşam kalınabilecek köyde kalıp diğer köylere doğru çalışma genişletiliyor ve mitingden bir gün önce ekipler toplanıp rapor veriyorlardı. 
Bütün ekipler gelmişti. Yöreyi bilen İzmir teşkilatından Sarıtan'ın ekibi hâla ortalıkta yoktu. En sonunda ekip gelmişti, ama burnundan soluyarak. Yöreyi bilen Sarıtan, örgüt disiplininin ekip başının emirlerine tam itaati ilkesinden hareketle dolmuşa binmeyi yasakladı. Dağları, tepeleri, patika yollardan ekibe arşınlattı. Saatlerce yol yürüyen ekip geceyi ormanda geçirdi. Böylece tarikatçı olan yöre köylerine girip başlarını belaya sokmamış oluyorlardı. 
Ekipten yapılan itirazlara, ilerde binlerce kilometrelik uzun yürüyüşlere şimdiden hazırlanmak gerekçesi ile itibar etmedi. "Uzun yürüyüşçülerin dolmuşu ve otobüsü ayağıdır." diyerek ekibi döndürüp dolaştırıp aynı noktaya getirmesi ekibin tepkisine yol açınca, "Ben gidip basınla koordinasyonu sağlayayım." diyerek kayboldu. 
Ortada kalan ilk köye kapağı atmıştı. Köy çalışması diye gelip, uzun yürüyüş talimi yapanların ayakları sabahki yürüyüşe katılamayacak kadar perişandı. 
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He He Bilirik 


Artık ekipler köylüyü tanımış, nabzını elinde tutmaya başlamış ve aralarında diyaloglar gelişmişti. Gençlerin grupları içinde ağzı laf edenler kalabalığı gördü mü anlatıyorlar, ciğeri yanan Kaan “zürra ve çoluğu çocuğu para kazanmak için uyumuyor, tütünün zehirini bile yıkamaya fırsat bulamıyor, ayık kalmak için birbirinin suratına maşrapayla su çarpıyor, bu ne büyük sömürüdür" diye hüngür müngür ağlıyor, kahvede gözleri yaşla dolan köylüler" doğrudur, doğrudur" diyordu. Ogün ile Hürol birlik olup "marksist adam populist olmaz, bu ağlamak da nerden çıktı" diye eleştiride bulunup, "ağlamak liberalizmin uzantısıdır" diyordu. Köylüler "izm'ler geçtikçe tedirginleşip birbirine bakıyor, "zürra, köylü, tütün, başfiyat, sömürü'yü duyunca rahatlıyor, konuşmacıyı alkışlıyordu. O köy bitmiş, bu köy bitmiş, işte yeni bir köy kahvesine gelinmişti. Meraklı köylü sordukça sormaktaydı. Grubun konuşmacısı Çavdar'ın ikinci kez konuşması uygun düşmeyecekti. 
Kahve de oldukça kalabalıktı. Çavdar, İmam'a, çıkıp konuşma yapmasını söyledi. İmam Hukuk Fakülteli olup forum ve toplantılarda özellikle felsefeye ilişkin iyi konuşmalar yapardı. Fakat o zamana kadar köylülerin karşısına çıkıp iki kelime etmemişti. 
Kalabalık, kahvedeki karşılıklı konuşmalar konunun derlenip toparlanması, anlamsız soruların bitirilmesi noktasına gelmişti. 
Çünkü iki gün sonra Akhisar'da yapılacak yürüyüş ve mitinge katlımın sağlanması gerekmekteydi. Çavdar, ekip başı olarak ayağa kalktı ve köylüye kendisini dinlediklerini, şimdi de konuyu toparlamak üzere Hukuk Fakültesinden, yakında avukat olacak bir gencin kendilerine hitap edeceğini bildirerek sözü İmam'a verdi. 
Yerlere kadar yapışan siyah paltosu altında kaybolan vücudu ile etrafına daima gizemli bir hava saçan İmam ağır ağır yerinden kalktı. Yavaşça yürüyerek köylünün kendisini dinleyeceği, göreceği kahvenin en uygun yerine kadar geldi. Hareketleriyle, giyimiyle, ağır ve saygın bir hava estirmişti. "Ey bir milyon yıllık Ege medeniyetinin büyük insanları" diye söze başladı. "siz ne kadar büyük olduğunuzu bilir misiniz?" diye bağırarak sordu ve kızgın bakışlarla cevap bekledi. Köylü, özellikle önde oturanlar kısık sesle "bilirik" dediler. "Ege'den ne kadar çok medeniyet gelmiş geçmiştir, her toprağında ve her taşında çeşitli medeniyetlerin izleri vardır ve sizlere ne kadar zengin kültür ve bilim mirası bırakılmıştır, bunu da bilir misiniz?" diye aynı kızgınlıkla sordu. Cevap alamayınca konuya neşe katmak amacıyla "bir zamanlar burada bir feylesof yaşamış" dedi, ses yoktu "adı Aristo, hani canım bilirsiniz Eflatun var ya onun hocası" Öndeki köylüler bu kez kızgınlıkla "he he bilirik" dedi. Durumun karıştığını gören Çavdar hemen öne çıkarak İmam'ın bu kültür gezintisinden bahsetmesinin nedeninin kültür bitkisi tütüne gelmek olduğuyla söze başlayarak İmam'ı uygunca susturdu. Akşam durum değerlendirmesinde İmam sözünü kesti diye Çavdar'a fena halde köpürmüştü. Kafası atan ekip başı Çavdar "ulan İmam, ne anlar köylü Eflatun'da,n Aristo'dan" dedi, "manyak mısın?". İmam, "Oğlum bu Ege köylüleri onların torunudur diye ben öyle konuştum, tarihini bilmeyen halktan bir bok olmaz" 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Hanım Defteri Getir 


Aynı sıralarda, bir diğer köyde konuşmalar, bildiriler, afişlemeler bitmiş, sağcılığın kalesi olan köy, gençleri, ilgi ile karşılamış, on beşe yakın genci kendi aralarında taksim ederek evlerine götürmüştü. Yaşlı, mavi gözlü, uzun boylu köy muhtarı da içinde başkanlarının da bulunduğu dört kişiyi evine getirmiş, önceden hazırlattığı yemek sofrasında bir güzel karınlarını doyurmuş ve yataklarını hazırlatmıştı. Gençler kendilerine önceden verilen bilgiye göre en tehlikeli gördükleri köyün böylekarşılamasından memnundular. Toplanan köylülere, genç çocuklarına akıllarına geleni söylemişler, bolca emperyalizmden, sömürüden, iktidarın gençlere ve halka baskısından, bundan nasıl kurtulacaklarından bahsetmişlerdi. Kendilerini gruplar halinde köylüler paylaşmış, tertemiz, hem de etli köy yemekleri sunulmuş, yüklüklerden yataklar indirilip yere serilmiş ve kimine kahve kimine çay ikram edilmişti. Bu tam kuramdaki gibi köylünün devrimin öncülerine sahip çıkmasıydı. Görevini yerine getirmenin huzuru ve günün yorgunluğu ile gençler son bir iki söz atıştırıp ışıkları söndürüp temiz, dinlendirici kokusuyla köy yorganlarını birer birer başlarına 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çekerek derin bir uykuya geçeceklerdi. Başkan da artık aynı şeyi yapmaya hazırlanırken, ev sahibi yaşlı muhtar mavi gözlerini başkana öfkeyle dikerek "dur, seninle işimiz bitmedi" dedi. "Hanım defteri getir" diye seslendi. İşlemeli beyaz baş örtüsü altındaki ince sarı çerçeveli gözlükler içinde bilgece gülüş, köy hanımefendisi tarafından başkana "ciddiye alma" mesajını iletiyordu. muhtar gelen defterin sayfalarını bir yandan açarken, "adın soyadın ne?" diye sordu. "Kaan Yumuşak" yanıtını alınca defter içindeki kalemle uygun yere bunu yazdı. "Hangi okulda okuyorsun?" sorusuna, “Ziraat Fakültesi" yanıtını da aynı şekilde yazdı. Defteri hanımına geri verirken "sizden bizim çektiğimiz ne, fakültedeyken gelirsiniz, her seferinde yeni bir şeyler çıkarır kafamızı allak bullak edersiniz, gidip okulu bitirirsiniz, kaymakam, doktor, mühendis olursunuz. 
Yanınıza geldiğimizde şapkamızı çıkarır, ayakta saatlerce dikilir, çoğu zaman da iki kelime edemeden ayrılıp gideriz. Her söylediğiniz talebelikte kalır. İşte bu defterde senin gibi nicelerinin adı var. Hepiniz aynısınız. Seni sabahtan beri dinliyorum. Deftere yazdım. Ömrümün sonuna kadar adını takip edeceğim. Ölünce de çocuklarıma takip ettireceğim. Bıktım sizden anlıyor musun talebe, hadi şimdi mışıl mışıl uyu." dedi. Ve ışığı söndürüp çıktı. Söylenenlerden bir şey anlamayan başkan "lan ben size çay kahve içmeden, köylüyü fazla rahatsız etmeden yatalım diye haybeyemi söylüyorum, ihtiyar alayımızı fırçadan geçirdi" dedi ve uyudu. 
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Bu Tavukçu İle 
Ne Alakanız Var 


Tahir de 'önce Türkiye' diyen Mülkiyelilerdendi. Mülkiyeyi bitirip halkın başına bürokrat olmamak için, son sınıftan bilinçli olarak bir ders bırakmıştı. Süper başarılı Tahir'in mezun olmamasına, özellikle Tahir gibi 'önce Türkiye' diyen Mülkiyelilerden mezun edip kurtulmak isteyen hocalar anlam veremiyorlardı. Eski tüfekleri yerle bir eden kuramsal konuşmalarını özenle hazırlar, tezlerini forumlarda anlatırken tertemiz ama yoksul Anadolu delikanlısı görünümü, düzgün hatlı yüzü açık alnı, kuramıyla bütünleşirdi. Kendinden emin bir şekilde dinlediği eleştirilere karşı yanıtlarını açıklıkla verir, kuramını dinleyenlere kıvılcımlar, korlar, yanardağlar olarak sunardı. 


Tahir, o yaz köy çalışmalarına katılacaktı. Fakat ayak ve bacaklarındaki yaraların iyileşmemesi nedeniyle mümkün olduğu kadar koşmasını gerektirmeyecek bir şekilde çalışmalara katılmak durumundaydı. Yanı başında patlayan nesnenin dağılan parçacıkları apış aralarından ayak bileklerine kadar onlarca yaracıklar açmış, herkesin kuramcı olarak bildiği kişiliğinin bir diğer boyutu olan eylemciliği gizli kalsın diye olay kapatılmıştı. Koltuk değnekleriyle başkanlarını gören Mülkiyelilere alçakgönüllü haliyle gülerek “düştüm önemli değil" diyordu. Bu yaralanmanın öyküsü ise ilginçti. 

Darbe girişimlerinin başarısızlığı üzerine alayı, ordudan atılan Yirmibir Mayısçılar kendilerine gelir gelmez düzene karşı ne varsa, içinde yer almaya başlamışlardı. İstanbul'da yayla gibi binaya sahip Tımgıt düzeni değiştirmek isteyen herkese açık bir misafirhane gibi çalışıyordu. Birkaç yıl Ankara'da kalan Yirmibirmayışçı Kani, bu olanağı değerlendirmiş, gençlerle de içli dışlı olmuştu. Bu gözüpek Yirmibirmayısçı, sorulduğunda patlayıcı maddeler konusunda gençlere sürekli bilgilendirmeler yapardı. İstanbul'da, Ankara'da aklına gelen yerde örgüt mörgüt dinlemeden sağa sola patlangaçlar atması nedeniyle de "serseri" lakabı ile anılmaya başlanuş, aklı başında olanlar tarafından kesintisiz tehlike saçan durumu herkese bildirilmişti. Özellikle Ankara'ya şamatalı gelişlerde kendisine hiçbir görev verilmiyordu. Talat'ın bin beşyüz adanundan biri olarak içinde dolu kalan öfkesiyle ne yapar eder bir patlangaç çıkarırdı. 
Yurt odasında Tahir'in de olduğu grup, o günkü genel konuları konuşurken Kani genc tartışmaları patlangaca getirmiş, gençlerin ürettiği patlangacın ses etkisinden başka bir şey olmadığını kanıtlamak için fitilini yakıp ortalığa atmıştı. Tahir kendisini korumaya almaya fırsat bulamadan belden aşağıya yara içinde kalmıştı. 


Tahir'in de içinde bulunduğu köy çalışması ekibinin içinde tavukçu lakaplı bir lümpen vardı. Kısa boylu, tıknaz yapılı, kel kafasında yüzlerce yara izi olan, yüzünde jilet ve bıçak yaralarından desenler bulunan bu yakışıklı lümpen, federasyon binasına girmiş ve gençlerin arasına karışmıştı. Mesleği su tesisatı hırsızlığı idi. 
Milyonlarca lira koy, altın, saat, radyo koy, çalmazdı. Hırsızlığın da bir haysiyeti olduğuna inanır ve su tesisatlarını, özellikle levye al- 


77 


Tam Demokrat Mavralar 


tındaki kurşunları söker satardı. Parası bitince yeniden aynı işi yapardı. Yani para falan biriktirmez, parası varken de hırsızlık yapmazdı. Hiçbir alet kullanmadan tesisatları nasıl söktüğü bir meslek sırrıydı. Parmakları kerpeten gibi çalışır, dirseği levye gibi görev görür, sıvası atılmayan binaların tesisatlarını söküp satarak yolunu bulurdu. işte bu lümpen, federasyon binasının yanındaki inşaata hırsızlığa girmiş, bekçi uyanınca yan binaya dalıp en üst kata çıkınca kendisini gençlerin arasında bulmuştu. Çaktırmadan tıkır tıkır yürüyüp salona girmiş, köşeye oturmuştu. Gençlerin Ankara' dan Ege köylerine gideceğine, yol, yemek parasının karşılanacağına kulak kesmiş, binayı terketmevip yapışmıştı. Uyanıktı tavukçu, cezaevinden tanıdığı birkaç genç ismini vererek üzerindeki bütün kuşkuları giderdi. İçeride gençlerin çektiği çeşitli ajit-proptan kapma bazı ilginç sözcükleri kullanarak da güvenlerini kazandı. 
Köy çalışmalarına böylece katıldı. 


İşte bu ekip mitingin tarihi, yeri ve amacı yazılı olan afiş ve bildirileri gündüz köylerde, akşam olunca da kasaba içinde dagıtmaya başlamıştı. Bildiri ve afişler bitmek üzereydi. Üstelik bir olay ve müdahale de olmamıştı. Süratli bir çalışma temposu ile afişleri duvarlara tık tık yapıştıran Tavukçu karakolun ön cephesini de afişlemeye kalkınca cekip tümüyle yakalandı. Karakolda azgın bir komser ekip şefi Tahir'in hayalarını burup tekmeledi, diğer gençlere tokat, hakaretler yağdırdı. Fakat Enstitü mezunu karakol amiri duruma hemen cl koyarak dayak faslını kestirip ifade almaya geçti. Yasal izni alınmış miting, bildiri, afişle ilgili ifadeler kısa sürdü. Amir yalnız olarak Tahir'i makamına çağırdı ve kendisinden özür diledi. Sonra "Ben seni isim: olarak biliyorum, sen beni hatırlamazsın. Başarılı bir öğrencisin, inançların var, okulunu bitirsen başımıza amir olursun, buralara gelip halk için çalışıyorsun, bun-' ların hepsine aklım eriyor. Hepsi tamam da, şu kafasını kazıtmış, 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başında yüzlerce yara olan, bu yaralar neden oldu sorusuna 'düştüm' diyen, ulan insan bilemedin üç beş kere düşer çene altlarında mı düşmekten oldu sorusuna pis pis gülen, giyimi, kuşamı, tahsili, akla gelen herşeyi size benzemeyen, aldığımız bilgiye göre hırsız olan, karakolun kapısına gelip afiş asıp bizi delirten bu Tavukçu ile ne ilginiz var, allahını sevorsen bu konuda beni aydınlat" dedi. 
Amire Tahir dudağının kenarından kendine has tarzıyla gülerek, "onu bizim arkadaşlar cezaevinde tanımış bizimle köy çalışmalarına geldi, günlerdir sürekli yanımızdaydı, afiş yapıştırdı, bildiri dağıttı, bize inanıyor, arkadaşımız olur." dedi. 
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Altıncı Alay Keçiyi Komple Bitirmiş 


Boykotlar işgalle taçlanınca, her yana el konulmuştu. İstanbul' dan gelen haberler ODTÜ Cumhuriyetinde, kantin yağmaları altıncı alayın dışkapı kolunda yansımasını bulmuştu. Veterinerler ve Ziraatliler, araştırma için korunan tavukları birer ikişer götürüyorlardı. Mutfakta çatıdan toplanıp pişirilen güvercinlerin sert cti yanında, kart tavuk ve horozlar oldukça iyiydi. Altıncı alayın bütün okullardaki unsurları midelerine ziyafet çekmek, özellikle de akşamları şaraphaneden alınan içkileri tadmak için dışkapıyı mekan eylemişlerdi. Okulların açılması ile başlayıp her yanı saran işgaller furyasında mide konusundaki bu gelişim, giderek araştırma için özel ayrılmış, yedikleri içtikleri günlük raporlara işlenerek bilimsel araştırmalara konu olacak eti yenen hayvanlara doğru yayılıyordu. 
Hocalar işgalcilere bir serveti yok ettiklerini söylüyorlar, bilime karşı olmayın diye uyarıyorlardı. Bu hayvanlar üzerinde öylesine emekleri vardı ki, Altıncı alay bu laflara kulak asmıyordu. Almancadan çevirip kendi eserleriymişçesine hem de pahalı fiyatlarla kakaladıkları ders kitaplarının ucuza satılması, eylem gerekçelerinden biri olduğu için, tersine davranıyorlardı. 
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Mutfakta pişirilen tavuk ve güvercinlerle, tedarik edilen şarap ve daha gece olmadan toplananlar arasındaki oran uyumsuzdu. Ne şarap yetecekti, nc tavuklar. Can sıkıntısıyla, hem de etrafta hasırların olup olmadığını kontrol için dışarı çıkan altıncı alayın bir kolu keçilerin melemesini duymuştu. Güzel bir sonbahar gecesi, kuytu bir köşe, kesilen keçiler ve şarap. Sabaha karşı nöbet devri için gelenler, çevreyi dolaştıklarında günün ilk ışıkları altında altıncı alayın faaliyetini görüp yaklaşmışlardı. Ateşin kalan közleri, çevredeki boş şişeler ve küçücük küçücük deri parçaları. Altıncı alay keçiyi, hocanın karpuzu gibi, neyi var neyi yoksa kızartıp şarapla bir güzel yiyip bitirmişti. Sorulduğunda "dayım şarapla öyle iyi gitti ki vallahi neyi yediğimizin farkında bile değiliz" diyorlardı. 
Ertesi gün hocalar kıyametleri koparmıştı. Gazeteler işgalci gençlerin Türkiye'nin geleceğini yok edecek bir cinayet işlediklerini, her biri paha biçilmeyecek değerde olan iki keçiyi yediklerini, tedbir alınmazsa aç kalıp kendilerini bile yiyeceklerini anlatmışlardı. Bu keçi sorununun ülke genelinde ulusal bir cinayet halini alması, keçiyle ilgili akçalı zararın boyutunun hocalarca astronomikleştirilmesi, keçiyi yiyenlerde paniğe yol açmıştı. Süratle vaziyet alarak olayı örtbas etmiş ve bu ulusal keçi cinayetinin faillerinin gizli kalmasını başarmışlardı. Bu gizliliğe sıkı sıkıya riayetin asıl nedeni ise, hocaların tantanası değil, içkili kafa ile az pişmiş, çok pişmiş, şurası derisi, burası gerisi demeden keçiyi tümüyle yiyip bitirmeleriydi. 

Yeme konusunda en dramatik olaylardan birisi Faysal'ın yaptıkları idi. Kaç kez uyarıldığı halde yararlı görüyordu tavrını. Etrafındaki ekiple gece gündüz basım işlerini yürüten Faysal, yeni gelen militanın yanında kiloluk zeytinyağı tenekesini kafasına dikerek birkaç yudum içiyor, yemeğini ye diye çocuğa tenekeyi uzatıyordu. Onu hiç yemek yerken görmeyen yeni yetmenin aklı çıkıyordu. Egenin bu mümtaz evladından zeytinyağının vücudundaki gıcırtıları kestiğini, içinde militanın aklının ermiyeceği kadar vitamin ve gıda değeri yüksek maddeler olduğunu, senelerdir yalnızca zeytinyağı içerek yaşadığını duyması, yeni yetmenin gözünde Faysal'ı ilahlaştırıyordu. Gözleriyle gördüğü bu olayı, zeytinyağının roket yakıtı olduğunu, bünyesi clverse kendisinin de yalnızca zeytinyağı ile yaşayacağını anlatarak gururlanıyordu. 
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Kim Taskebabı Yedi 


Kızılkurt, yürütmenin sert kılıcıydı. Yalnız mıntıkada değil aşağıda bile arabı nasıl böğürttüğünü bilmeyen yoktu. Grubuyla köy çalışmalarını bitirmiş, Ankara'ya dönüyordu. Gruba, biletleri aldık, yolda yalnız çorba içebiliriz, başka para yok ona göre, diye tembihte bulunup İzmir'den otobüse binmişlerdi. Otobüs yemek molası verince sekiz kişi masalara oturup çorbaları söylemişlerdi. 
Çalakaşık çorbalar içilmiş, şamatalar, gürültü patırtılar arasında Kızılkurt hesabı istemişti. Fakat gelen hesap, cepteki paraya uymuyordu. Garsondan hesap listesini getirmesini söyledi. Hesap listesinin sonucu garsonun dediği kadardı. Listeyi inceleyince ise rengi atmıştı. Yukardan aşağı listede çorba çorba diye sıralanıyor, tas kebap yazıyor, garsoniye falan hesap şişiyordu. Tas kebaptı cepteki parayı aşan, oysa ki binerken, gruba yalnız çorba içmeye yeter para var demişti. "Kim bu tas kebabı içen" diye sordu, en yumuşak tavrı ile. Herkes susuyordu. "Oğlum vallahi bir şey yapmıyacam bu tas kebabı kim yedi?" Garson masaya getirdiğini, fakat Kızılkurt'un bakışlarından korktuğundan olacak, kime verdiğini hatırlamadığını söyledi. Hem önemli değildi, tas kebap müesseseden olabilirdi. Olur muydu? Kimdi ulan, adamı deli etmeyin, bu tas kebabı yiyen para etmemiş, Kızılkurt iyice kızmıştı. Otobüs 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de kaçmıştı . Grubun alayı sus pustu. Kızılkurt ağzına geleni sıralıyor, böylesine bir disiplinsizliği yapanı eninde sonunda bulacağını, yapan her kimse meydana çıkmasını, onu meydana çıkarmadan Ankara'ya kendisinin gitmeyeceği gibi, grubu da göndermeyeceğini söylüyordu. Bütün lokanta onu teskin etmeye çalıştı. Biraz sonra gelen diğer grubun otobüsüyle Ankara'ya dönüldü. Taskebabı yiyen bir türlü bulunamadı, faili meçhul kaldı. 
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Mecburen Tavuk Eti Yiyoruz 


Mülkiyenin lokalinde sandviç, alt çıkışın sağında köfteci, karşı cadde de aralıklı iki, onun tam karşısında bir lokanta, bir kafetarya ve Kızılay'da tükürük köftesi. Akşam yiyecek bir şeyler buralardaydı. O gün forum, toplantı derken gece onbir olmuştu. Para da yoktu. Önce kantine uğranıldı sandviç kalmamıştı. Fişkotek kapalıydı. Muhip, köfteleri bitirmiş herkesin kursağına bir şeyler göndermişti. Kendisi eve gitmişti. Para alacak kimse yoktu. Çay içen gençlerden yirmibeş, elli kuruş alındı. Yetmiyordu. İnekhaneye uğrandı. Mutlu Yalnız, Kenan Çaycı, Celil Gazel daha bir çokları akıllı mülkiyeli idiler. Amerikan modasına uyup ineğin peşinde Ankara'da bir tur atarak yıla başlarlar, yürüyüş mürüyüş, eylem yerine dershanede Amerika'ya gidip memleketin başına büyük adam olarak dönmenin hırsı ve kurgusu ile önce mülkiye derler, bir sayfayı on kerc okuyup ancak anlarlar, anlamadıkları yerleri yürüyüşten gelenlere sorarlardı. İşte bunlardan birkaçı bu saatte kitaplara kapanmış inekliyorlardı. Birer ikişer lira da onlardan alındı. Akşam yemek parası toparlanmıştı. Grupla dışarı çıkılıp sağa dönüldü, köfteci kapalıydı. Karşıya geçildi, lokantalar kapanmıştı. Kızılay'a doğru uzanılırken sinemanın yanında yeni açılan lokantanın dışa bakan vitrininde piliçler yavaş yavaş dönüyordu. Kaan garsonu çağırdı yarım piliçin fiyatını sordu, grup komple adam başı yarım piliç söyleyip iştahla yemeğe başladı. Piliç gençlerin ancak ayda bir yediği lüks yemeklerdendi. Tam bu sırada içeriye iki genç girdi, bunlardan birisi cebindeki son yirmibeş kuruşu vermişti. Oldu mu Kaan, dedi, bizden para toplayıp böyle gizliden tavuk eti yiyorsunuz ayıp değil mi, diye sordu. Kıpkırnuzı olan Kaan, kantinde sandviç yoktu, köfteci kapalıydı, karşı lokantalar da öyle, bir tek burası açıktı, sor bak, burada da yalnız bu saatte bu var, vallahi mecburen tavuk eti yiyoruz, diye geveledi. 
Gruptaki diğerleri de gak guk etti, aynı doğrultuda dil dökmeye çalıştı, ama akşam yemeği artık zehir olmuştu. 
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Gak Guku Kesin Teşkilat Zor Durumda 


Herkesi cehenneme götürecek iyi niyet taşlarını Hürkan döşemeye başlamıştı. İstanbul'dan Ankara'ya, bir bahane bulup elli kişiyle gelirdi. Gazanfer Bilge'nin bir otobüsüne dolarlar, Ankara'ya çek derler, Mülkiye'nin önünde otobüsten inip şoföre parayı alacağı tek adresi, Öğrenci Birliği'nin saymanı ziraatlı Seyiti gösterip, kaybolurlardı. Afişlemeden yakalandığında savcının ciddi örgüt arayan sorularını "ben Ziraat'te okuyorum, derslerimden başka bir şeyle ilgilenmem, yalnızca Talebe Cemiyeti üyesiyim, yoldan geçiyordum, merak saikiyle orada bulunuyordum" diye yanıtlamış, savcı hiddetle "kes lan mavrayı" demiş, o da sürekli bu olayı anlatınca adı "Mavra Seyit' kalmıştı. Hürkan ve arkadaşlarını toparlayıp İstanbul'a geri göndermek, Mavra Seyit'in gençler arasındaki saygınlığını üst düzeylere yükselten becerikliliğiyle mümkündü. Şoföre yol parasının yarısını verir, 'kısa zamanda bunlar geri gidecekler, iki gün sonra burada ol, öbür yarısı ile gidiş parasını O zaman veririm" diyerek şoförü savar, iki gün sonra da grubu geldikleri otobüsle gönderirdi. Gelen grubun başlangıçta gelişleri fena değildi. Ama giderek filitanları peylemeye, yurtlarda yatıp kalkmaya, Ankara bütçesini tırtıklamaya başlamaları, genel 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bir rahatsızlık oluşturmuştu. Bir bahane bulup Ankara'ya geliyorlar, yurtlara yıkılıyorlar, kantinlere yayılıyorlar, filitanları peyliyorlar, kötü parka postallarını, iyileriyle değiştiriyorlar, krallar gibi yaşıyorlardı. Hürkan işi iyice azıtmış kendi başına eğitim seminerleri bile başlatmıştı. İşte bu eğitim seminerleri sırasında aramızda polis var diye birisini yakalamış, adını, soyadını, cinsini, cibiliyetini, nereden gelip nereye gittiğini sorgulayıp, bütün ilişkide olduklarının şemasını çıkararak Ankara bölge sorumlusu Hüsso'ya vermişti. Mülkiyeli Kılıç'ın. konuşmalarda "Devrimci Ordu sloganını kullanma, Mit'c karşı Dit'i kurma" yolundaki önerilerini kafasının bir kenarında saklı tutan Kaan, Hürkan'dan gelen listedeki isimleri Dit elemanı olma niteliğindekilere verip operasyonu başlattı. Başlangıç iyiydi. ODTÜ'de kendi halindeki lümpenliğe yatkın sempatizanlar okkanın altına gitmiş, hem ODTÜ Cumhuriyeti sınırları içinde, hem de bütün okullardaki ilişkileri elden geçirilip alkol, uyuşturucu kullanmaları yasaklanmış, sıkı yönetim altına alınıp teşhir edilmişti. Bunlardan alınan bilgilerle Dil Tarih'e operasyon kaydırılmış, Dil Tarihli Ogün'ün şema halinde sundukları ifadeyc alınmış, bu arada Kemalist ve köylü devrimcisi Saim "delirdiniz mi ulan, akıllı olun, ittihatçılığın bile içine sıçtınız, benden değil kendinizden şüphelenin" demesine rağmen ifadeye çekilmişti. Bu arada Akademi'de Nizamettin Osman'a "Mit bana birlikte çalışmayı teklif etti, demek ki benim zayıf bir yanım var, benden doğru dürüst devrimci olmaz, hareketi bırakıyorum" diye, hüngür hüngür ağlamıştı. Bu yöndeki çalışmalar yeni verilerle dallanıp budaklanmış, Ziraat'ten Abdurrahman'ın defterindeki şüpheli telefonlar beş altı kişinin üzerinde çıkmış, bu beş altı kişinin ilişkileri ele alınınca MİT'çi olmayan kalmamıştı. Hürkan'ın iyi niyetle açtığı ve sonu cehenneme giden yolun önüne yürütmeden 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Adanalı Ataman "gak guku kesin, teşkilat zor durumda, ben bile kendimi polis gibi görmeye başladım" diyerek set çekip kırk sekiz saattir soluksuz süren operasyonu durdurmuş, MİT'i de diti de gündemden çıkarmıştı. 
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Söyle Umur Abine Uçak Göndermesin 


Elrom'un ölümünün ardından Koçaş Balyozu yukarıdan aşağıya inmiş, adı duyulan kim varsa kitle halinde tutuklanmaya başlamıştı. Kantarın topuzu da biraz fazla kaçmıştı. Cezaevleri çeşitli uyduruk suçlamalar icad edilerek derlenip toplanan yazar, çizer, öğretim üyesi, tiyatro sanatçısı aydınlarla dolduruluyordu. 


Bu uyduruk suçlamalardan bir Abdullah örgütü çıkmıştı, tam evlere şenlikti. Apo'nun mektuplarına cl konulmuş ve sonunda "devrimci selamlar" ya da "kızıl selamlar"la biten mektup sahipleri gizli örgüt kurmaktan suçlanarak cezaevlerine doldurulmuştu. 
Hepsi Apo'cu olan koğuşta, tek örgütten olmayan Kaan'dı. Mektuplardaki sonun neden hep kızıl, devrimci, yoldaş selam gibi bitmesini, onlarla on gün bir arada kalınca anlamıştı. Apo'nun örgütü kafayı yemişti. Yirmi kişilik koğuşa tek gazete alıyorlardı. Hergün sabah ayrı bir kişiden başlayarak bu tek gazete okunuyor, örgüt disiplini gereğince ikinci bir gazete alınmıyordu. Kaan'ın "ben örgütsüzüm, okuma, bir gün sizin örgütünüzden başlasın, bir gün benden yani Çebese örgütünden önerisi reddedilmişti. Burada kızıl iktidar vardı ve Kaan proleterya iktidarının koğuştaki biriminin 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kurallarma uymak zorundaydı. Bedava dağıtılan ve içinde tütünden başka her şey olan bedelsiz asker sigarası dışında sigara içmek yasaktı. Liberalizme karşı mücadele için asker sigarası içilecekti. Kaan bana bu vücut lazım diyerek mecburen sigarayı bırakmıştı. Mektupçuların başı öğretmen Bayram'dı. Bu icatlar hep onun işi idi. Kaan'dan en az on yaş küçük Işık olmasa örgütün bir şekilde Kaan'ı yemeleri içten bile değildi. Bayram her fırsatta, Kaan'ın kızıl iktidar yürüyüşüne, devrimci mücadeleye, devrimin şanlı önderlerine karşı çıkıp saygı göstermediğini vurgulayarak koğuştaki kitleyi etrafında tutuyordu. Zaten söylediği her cümle ihtilal kokardı. O gün Kaan'a görüşte bir paket filtreli sigara gelmişti. Bayram köşeden Kaan'ın ne yapacağını merakla izliyordu. 
Beklenen, kendisi içmediği için içenlere birer tanc dağıtmasıydı. 
Kaan paketi havaya kaldırdı, "arkadaşlar, bu paketi tek bir şartla dağıtırım"dedi. Sigara içenler donakalmıştı. Hepsi örgüt başlarına bakıyorlardı. Bayram "ne imiş o şart, duyalım" dedi. Kaan "Örgüt başınız Bayram, içinde emperyalizm, kızıl, iktidar, devrimci lafı geçmeyen tek bir cümle kursun o zaman sigarayı dağıtırım" dedi. 
Bayram'ın böyle bir cümle kurması mümkün değildi. Diğer örgütlü, uyduruk suç Boğaziçi uçağının kaçırılmasını planlayanlardı. 
Bunların hangi maksatla uçak kaçırma eylemi için bir araya gelmelerini savlamak bir yana, düşünmek bile akıllara zarardı. Gazeteci Kızıltan Özmen, Yayıncı Kenthan Gümüşlüoğlu, Fotoğrafçı Abid, Kondüktör Hikmet uçak kaçıracaklar iddiasıyla tutuklanıp dar bir koğuşa atılmışlardı. Tam koğuşta sayım bitip uzandıklarında, demir parmaklıklar arasından kağıttan yapılnuş uçak süzülüp içeriye konuyordu. Kanatlarına "Boğaziçi" yazılı bu kağıt uçak şakalarının uzaması koğuştakilerin sinirini bozmuştu. Zaten hiç ilgileri olmayan bir işten içeri düşmüşlerdi. Boğaziçi'ni andıracak sözcükleri bile kullanmak istemezlerken, ikide bir koğuşa 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süzülen kanatları yazılı bu kağıt uçak işi, gerçekten can sıkıcıydı. 
Havalandırmada Foto Abid, Gazeteci Umur'la aynı koğuşta kalan Osman'a" oğlum Umur ağabeyine söyle, uçak göndermesin" demişti. Osman koğuşa döner dönmez, Gazeteci Umur ağabeyi bulmuştu. Kimsenin duyamayacağı şekilde "vay be Umur ağabey, neler dönüyor, Foto Abid sana uçak gönderme diyc mesaj gönderdi" deyince Umur ağabey kahkahayı koyuverdi. "Ne mesajı oğlum, gardiyan Nazif'i örgütledim, içeriye üzerinde Boğaziçi yazılı kağıt uçak gönderiyorum, onu kesmemi istiyorlar" demişti. 
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Kahraman Amerikalı Rusya Bozkırlarında 


Ziraatli Osman geçenlerde Amerikalı arkadaşı Bob (Grıffen)'dan kargo yoluyla ingilizce yazılmuş kalıp gibi bir mektup aldı. 
Mektubun içeriği, ne yaptığına ilişkin merakını giderirken okudukça şaşırdığı bir yığın konuyu gündeme getiriyordu. Mektubu aynen çevirmeye, dil bilgisinin yetersizliği nedeniyle girişememişti. 
Masaya küçük büyük sözlükleri yayarak aklını karıştıran mektubun içeriğini çözümlemeye başladı. 


Amerikalı arkadaşı mektupta yazdığına göre 1960'dan beri Rusya'ya yönelik yatırım planları içindeymiş. Gerçekten anımsadığı kadarıyla kendisine 1962 yılında Gölbaşı'nda bulunan 23. 
sitenin Oklahoma Caddesi Wall Street sokağındaki evinde, konuyu açmıştı. Osman'a, en büyük amacının Rusya'yı baştan başa dolaşmak olduğunu söylüyor, bu serüvene kendisinin de katılmasını öneriyordu. Bizimkisi, bir türlü neden Sovyetler Birliği'ne gidemeyeceğini (0 zaman Osman, her Rusya diyene cevap verirken Sovyetler Birliği diye düzeltme yapmayı görev sayıyordu), zaten ülkesinde sosyalist olduğu için kendine ajan gibi bakıldığını, bir de kalkıp giderse temelli tescilleneceğini anlatamıyordu. Demek ki, 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Amerikalı arkadaşı ısrarla ilgisini sürdürerek düşlerini gerçekleştirmiş oluyordu. Mektupta yazdıkları ise inanılır gibi değildi. 
Arkadaşı Rusya'da bir fabrika satın almıştı. Mektuba ek plan, kroki ve projeler bu yerleşim merkezi olan Mavrograd'daki herbiri asgari 
1000 dekar kapalı alanı olan beş fabrikadan biriydi. Askeri amaçlı 
bu fabrikalarda yaklaşık 250.000 işçi çalışıyor, askeri malzeme ürctiyordu. Sosyal, kültürel ve eğitim yatırımlarıyla işçilerin gidip geldiği esas kent merkezi, buraya 50 km uzaklıkta olan ve haritalarda yer alan Uralovski'ydi. 


Bob kendisinin girişimlerini Yeltsin'e ayak sürüyen Gaydar bürokrasisinin engellediğini söylüyordu. Özelleştirmeye yönelik Gaydar yönetiminin engelleri olmasaymış, fabrikaların beşini de alması işten bile değilmiş, Ancak, birinin işlemlerine başlayabilmiş ve Çernomırdın gelince bu tek fabrikanın alım işlemlerini bitirebilmiş. Yazdığına göre, böylesine büyük bir kuruluş için yalnızca avans diyc yanında getirdiği 1 milyon dolarla kuruluşu aldığı gibi, yüz bin dolara yakın para yanında kalmıştı. 1000 dekar yani 
1 milyon metre karc kapalı alanlı bu dev kuruluş hemen hemen 60 
milyon dolar değerindeydi. Arkadaşının bir koyup altmış aldığını da belirtmesi doğrusu Osman'ı iyiden kızdırmıştı. 


Bob, Amerika'ya dönüp konuyu, emekli general olan babasına anlatmış, onun şaşkın bakışları arasında yatırıma ilişkin telefon görüşmelerine başlamıştı. Babası da şaşırmakta haklı idi. Emekli maaşı iyi olmakla birlikte aman aman bir gelir sayılmazdı. Kendisin de Rusya'ya ilişkin düşleri olmuştu. Ama yatırım değil, askeri amaçlı idi bu düşler. Domuzlar Körfezi çıkarması sırasında Türkiye'de 23. üs komutanıydı. Üssü, her an Ruslarca nükleer saldırıya uğrayabilir veya her an Rusya bozkırlarına düzenlenecek askeri bir harekatta görev alabilirdi. Bu harekatın, Hitler bozgununun rövanşı olacağının yorumlarını uygun ortamlarda yapıp dururdu. 
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Kendi düşlerinin yıkılması bir yana, otuz yıl sonra oğlunun oralara yatırım amaçlı da olsa sarkıp uzanmasından gizli bir gurur duymuştu. Bu gururu gizleyerek, böylesine dev bir askeri kuruluşu niçin satın aldığına ilişkin oğluna sorduğu bir çok soruya doyurucu yanıt alamamıştı. Oğlu bu aşamada önemli olanın almak olduğunu söylüyor, ne yapılacağını daha yeni düşünmeye başladığını belirtiyordu. Oysa ki, yerinde hiç durmuyordu. İlk işi tesisi her biri 
60 sentlik 1 milyon hisse ile çalışanlara açmak olmuştu. Bu hisselerin yönetimde söz hakkı vermeyenlerini çalışanlara satmakta da, gecikmemişti. Çalışanların aylıklarından yapılan kesintilerle 
2010 yılına kadar sürecek bir taksitlendirme ile bu hisse satışı yapılacaktı. Bir anlamda emeklerinin karşılığında hisse senedi alarak, kapitalize oluyorlardı. Emek-sermaye iç içeliğinin bu aşamasında yönetimde söz ve karar sahibi kılacak bir hisse almak söz konusu değildi. Ama, çalışanlarca bu geçiş dönemi bile ilerici bir adım olarak geniş kabul görmüştü. 


Bütün bu anlattıklarından sonra Osman'a bir öneri getiriyordu. 
Üç bölümden oluşan bir öneri demetiydi bu aslında. İlkin, yönetimde söz hakkı da olan hisselerin, tesisin % 10'una karşılık olan miktarını 1 milyon dolara ayda 556 dolar ödemeli olarak Osman'a satıyordu. Onu iyi tanıdığı için olacak ki, hemen bu parayı aylığından yapılacak kesintilerle ödeyeceğini belirtiyordu. İkincisi, yurdunun daha yakın olması sebebiyle, ayda hiç olmazsa bir kez İstanbul-Mavrograd gitgeli yapılmasıydı. Bu gidişlerinde, kendisi adına her türlü yetkiyi tesiste kullanacaktı. Üretim planlaması, istihdam politikası, kredi ve yönetim konusunda tam yetkiliydi. 
Önerinin son kısmı ise gerçekten Amerikalı arkadaşının ne denli akıllı olduğunu gösteriyordu. Ve aklına hayran olmuştu. Aldığı fabrika, top top kundağı, top tekerleği, çeşitli el bombaları, her türlü kara ve deniz mayını, roketatar ve lav silahları üretiyordu. 
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Ondan bilimsel bir çalışma yapmasını istiyordu. Mikronometrik ölçeklerde bütün ürünlerin ayrıntılı bilgi ve çizimleriyle poz numaralarını ve tariflerini göndermişti. Perspektif çizimlerle, fabrika imalat notlarının genel yerleşimleri, günlük, aylık, yıllık ve dönemsel kapasite raporları ile daha bir yığın teknik bilgi. Osman'ın deneyimine, yaşına, bilgi birikimine ve girişimci ruhuna olan güvenini uzun uzun anlatıyordu. İsteği ve önerisi, bu dev askeri fabrikayı bir tarımsal yatırım haline getirmekti. Bu değişimdi, dönüşümdü, döndürmeydi, dönmeydi, talebi ve Osman'ı buna uydurmak istiyordu. Rusya insanı, Amerikan pragmatizmi karşısında apışıp kalmıştı, şaşırmıştı, duygulanıp, donuklaşmıştı. İnanılmaz boyuttaki Rusya bozkırlarının, romanlara konu milyonlarca hektar bereketli Rus topraklarının sulamasında, ilaçlanmasında, tohumun atılmasında belki de başka üretim konularında bu tesisin ürettiği ürünlerin kullanılmasını amaçlamıştı. Silahların, tarım silahı haline getirilmesiyle ancak bu konu çözümlenebilirdi. Uçsuz bucaksız tarlaların kenarlarına dizilen toplardan önce düzenleme atışları yapılacak, 105'lik, 155'lik hatta NBC topların sürekli atışlarıyla yoğunlaştırılmış ilaç, gübre tarlalarına atılacaktı. Mayınlar böceklere hassas hale getirilecek, zararlılara ve yabancı otlara karşı dev bir mücadele yapılacaktı. Hassas ayarlı roketlerin içine yerleştirilen tohumlar belli yüksekliklerden ve homojen olarak sürülen tarlalara saçılacaktı. Bunlar dönüşümde kendi aklına gelen ilk şeylerdi, Osman'ı düşünüp üretmeye davet ediyor, üstelik "Ziraatta boşuna mı okudun, haydi göster kendini" diyerek tahrik de ediyordu. Arkadaşının mektubu opsiyonluydu, hemen ondan cevap bekliyordu. Tek amaç hep birlikte, şaşıran, duygulanıp, donuklaşan Rusya insanına yardımcı olmaktı. 
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Yazdıklarınızı Okuyorum , 
Bildiğim Yoldan Gidiyorum 


Yılmaz Büyük hoca, felaket bir şeydi. Boyundan uzun kırmızı kaşkolu tam ortasından boynuna iki kez dolayıp iki ucunu aşağı sallandırır, yaz kış gocuğunu ve kalpağını eksik etmez, gözlükleri ve kırçıl sakalı ile rüzgar gibi eserdi. Gençler dağdan bayırdan söz ederken hiç onun adı gündeme gelmemişti. Ama zaman geçince durulanlara sataşmadan durmuyordu. Kaan birkaç yerde kendisin dostlarının Lenin'e, düşmanlarının Troçki'ye benzettiği ile öykündüğünü duymuştu. Bir gün masada yemek yerlerken, Hoca Kaan'a bir soru sormuş, ciddi ciddi bir şeyler anlatmaya çalışan Kaan'ı bırakıp, masadaki bir başkasına başka bir soru yöneltmişti. 
İki saat sonra tekrar Kaan'a benim yazdıklarımı okuyor musun diye yeni bir soru yöneltmişti. Yeni yetme gençleri peşine takan hocanın lafını kesmesine izin vermeyen bir ton ve seri sözcüklerle Kaan anlatmaya başlamıştı. 


"Hocam, sene altmışüç mevsim ilkbahar. Ben partili olmuşum, liderime tapıyorum, ağzından çıkanı izliyor, yazdıklarını okuyor aynen uyguluyorum. Adanalı Mecit, Taner ve Hacettepeli Arsan'ın 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sabahtan akşama kadar balkonda oturup çay kahve içerek lideri cleştirmelerini, 'sizi balkondan atarım, diye tehditle susturuyorum. 
Benim liderim bir tane diyorum. Dördüncü yılda bana diyorlar ki, bir eski tüfek var. Bir tanısan, bir tanısan. Ama tanımaya korkarsın. 
Çünkü Amerikan komünist Partisi'nde çalışmış, Yunan iç savaşın- da bulunmuş, bütün Mit'i, iti peşinde. İhtilalci adam. Senelerce hapis yatmış, poliste konuşmamış, onun dışındakilerin alayı oportünist. Karşılaşıyoruz. İnanıyoruz. Ne derse dinliyor, ne yazarsa okuyor aynen uyguluyoruz. Gerçekten mert adam, boylu poslu. 
Boksör eskisi, belli. Dururken yandan yandan insanı kesiyor. Paçasından aşağı düşen küçük broşürü yerine koyarken kitapsız gezmeyi hiç sevmem diyor. On yaşında Cemali dergahlarını görmüş bir genç olarak şaşırıyoruz. Yıllar böyle geçiyor Büyük hocam. 
Eski Tüfekçi kadroyu büyüttükçe büyütüyor. Tam bu sırada bir doktor varnuş, yirmi altı yıl hapiste yatmış, Marks falan palavra, otuzbeş tane kitabı var. Poliste ifade mi, daha adın ne derken bir yumruk çıkarır, artık karakol, emniyet, polis birbirine girermiş. Tek kelime konuşmamış şimdiye kadar Örgütçülükte üstüne yok. Biz doktorcu oluyoruz. Hemen bütün kitaplarını harıl harıl okumaya başlıyoruz. Ordu vuracak, biz aradan işi bitireceğiz. Doktor hasta yatağında bile görkemli. Mütevazi bir ev. Bulgur yiyip eşekle dolaştığı Türkiye turundaki gibi azla yetiniyor. Elinde duralit tahta üzerinde müsvette kağıtları. Ne yapmalı sorusuna, sen ben, çocuklar, adres bu ev, yeraltı, dünyadan başka yıldız değildir, denizciler falan derken, bir Gözlüklü Mehmet Efendi var dediler. 
Polonya'da on beş yıl gizli komünistlik yapmış. Biz tam gözlüklü Mehmet Efendi'nin aktüel baş çelişkisini kavrayıp devrimci eksenine girerken darbe oluyor, cezaevine düşüyoruz. Cezaevinde dergiler elimize geçiyor. Kominterne katılan iki kişiden biri Kerim 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Sadi'ye kafayı takıyoruz. Bunun üzerine kendi kendimize bir dakika diyoruz. Bu liderler gece gündüz bir şeyler yazıyorlar. Karşılıksız, okumak da bedava. Bunların ne yazdıklarını oku, fakat bildiğin yoldan git diye kendimizi koşullandırıyoruz. Sizin yazı ve kitaplarınızı da okuyorum. Fakat sizin istediğiniz değil, kendi istediğim yoldan gidiyorum. Yani uyanıklık yapıyorum. Benim gibi bir çok liderin peşine düşüp, aklı karışıp telef olmasın diye, gençlere bu yolu öneriyorum." 


Bunları duyan büyük hoca masaya çakılıp kaldı ve akşam kimseye ne bir şey sordu, ne sazı eline alıp kafa ütüledi. Grubu tek tek ele alıp onların zayıf yanlarıyla alay etmeyi, entellektüel gücünün lenin imajları çağrıştırmayı beceren hoca gitmiş; kırbaşlı, kırçıl sakallı, gözlüklü temiz yüzlü insanları dinleyen bir bilge gelmişti. 
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Sözcük Açıklamaları 


Altıncı Alay 


Aşağı 


Çatapat 
Çebese 


Dab 
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Okullar, sınıflar, siyasetler üstü bir tarz geliştiren, genellikle içkiyi, karşı cinsi, eğlenceyi, yaşamayı seven, sorumlu görevleri sevmeyen ve bu nedenle de içlerinden kariyerist, bölücü, ayrımcı çıkarmayan, ülke genelinde birbirinden sürekli haberli olanlar. 


Filistin Kurtuluş Örgütlerinin kamplarının olduğu alanın tanımı için kullanılan kavram. Filistin halkına destek ve gerilla savaşını öğrenmek için yola çıkanların coğrafi olarak Türkiye'nin altında olması ve sınır boyunca yavaş giden trenden aşağı atlanarak sınır ihlali yapılmasından türemiş kavram olup "aşağıya gidiyorum, aşağıda, aşağıdan yeni geldi" şeklinde cümle içinde kullanılır. 


Olaya patlayıcı madde ve silahların girmesi. 


Çavuşoğlu Boya Sanayi'inin kısaltmasına analoji yapılarak mevcut siyasal örgütlerden olmayanlara takılan "çizgisi belirsiz sosyalistler" tanımlamasının baş harfleri. 


Karşıdan bakıldığında akla insan değil ayıyı çağrıştıran yapıda olmakla birlikte ayırdedici 


Delege 


Dit 
Döbistik 
Eski tüfek 
Filitan 
Fişkotek 


Fruko 
Gakguk 


Gevgev 


Hasır 


İnekhane 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özelliği görünüşün aksine insancıllık olan bol kıllı, gürbüz, sevimli, hep gülümseyen, ağır çekim davranışlı, kızlarla konuşurken genellikle kızaran gençlerin ne zaman kurdukları belli olmayan, evrensel boyutlu örgütleri Devrimci 
Ayılar Birliği'nin kısaltılmış adı. 


Gençlerin içinde, onlar gibi düşündüğünü olur olmaz vesilelerle kanıtlamaya çalışan polis gö- 


revlisi. 


Mite karşı önerilen devrimci istihbarat teşkilatı. 
Devrimci Öğrenci Birliği raconuna uygun. 

1960 öncesinde tutuklanmış olan sosyalistler. 
Militanın kız olanı. 


Diskotek sözcüğünün başındaki bu değişiklik 
Basın Yayın Yüksek Okulu alt katındaki lokalin 
Faysal tarafından düzenlendiğini belirtiyor, alkol dahi alınsa özellikle kız-erkek ilişkilerinin en küçük bir yanlış anlamaya mahal verilmeyecek düzeyde olmasını sağlıyordu. 


Gençlerin, Toplum Polisine taktığı ad. 


Sözü, kuramsal açıklamalar da ekliyerek uzatma. 


Aynı şeyleri evirip çevirip yineleme anlamına gelen, "eveleme geveleme, devekuşu kovalama" deyişinden esinlenerek üretilmiş sözcük. 


Gençleri izlemekle görevli sivil polis. 


Yoğun ders çalışmaya konulan inekleme adın- 
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Kitap 
Kotik 


Mavra 


Moron 
Perdesizler 


Salya 


Tantana 


Teşkilat 


Tımgıt 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dan türetilmiş Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdu dersliklerine konulan ad. 


İcadıyla mertliği bozan küçük delikli demir . 
Kısa, güdük, söndürülmüş sigara. 


Herkes tarafından ciddiye alınan konu, olgu veya açıklamanın eğlendirici biçimde ele alınması, aktarılması, sunulması. 


Anlayışı kıt. 


Paraları olmadığı için kiraladıkları eve perde takamayan, kültürlü oldukları için perde yerine gazete ve benzeri kaplama kullanmayan, yerde ve yatakta günlük elbiseleri ile kızlı erkekli yattıkları halde hiçbir erotik faaliyette bulunmamaları meraklı çevre sakinlerini hayrete ve saygıya düşüren gençlik grubu. 


Çeşitli nedenler yaratarak insana yapışan tip. 
'Yaptığı gürültü, ürküttüğü kurbağaya değmiyor' özdeyişinin kısaltılmışı. Bazen şamata olarak da kullanılır. 


Aynı örgütte olup işi ciddiye alanlardan İttihat ve Terakkiye saygı duyup, o tarz çalışanların tanımlaması, 


Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) 
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